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Tam beklediğiniz gibi. 
Genç, kültürlü, farklı. 
- Bakış açısı geniş. 
Görsel yapısı aydınlık, batılı... İşte, Yeni lie 
Sızın yeni gazeteniz. 
 Hergün0U <, keyifle okuyacaksınız 


(*) Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte. 
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İÇİNDEKİLER 


Lucas Arts yine kalitesini konuşturdu. İşte karşınızda 


dünyanın ilk Heavy Metal adventure oyunu. 


Doom'da bulunmayan yukarı 

aşağı bakabilme, zıplama, haritanın görüşünüzün üzerinde belirmesi, silahların daha çok 

ve çeşitli olması ve harika bir senaryo bu oyunda sizi bekliyor. 
Dark Forces neredeyse her yönden 


Doom'dan daha iyi. 


Pandora'nın Kutusu 


Oyunlarda başarılı olmak için hile 
yapmaktan çekinmeyenler için hileler. 08 


Siz de katkıda bulunun! 


idi zi mil — ş j e 4, 
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Start verildi... Bomba patladı. Top harekete geçti. 


Top borulardan geçerek i | kovaya düştü ve ağırlık yaptı. Kova aşağı indi, ipi çekti ve ışık yandı. Ve işte bir bulmaca daha bitti! 


Ecza Dolabı Bumerang o00 Hiç kimseye EO 


Oyunlardaki grafik efektler soramadığınız bilgi işlem 


nasıl oluyor da oluyor? sorularınızın cevapları. 


Lütfü Gözgücü 


Full Throttle'da yok, yok! 


Aman dikkat 
Yakalandınız! 


ucas Aris yine kalitesini konuşturdu ve bir ilke imzasını atmış oldu. Evet sevgili okurlar, karşınızda dünyanın ilk Heavy Metal 


Su anda yoldasınız ve hiçbir şey umurunuzda değil, Derken takım elbiseli bir tip gelip çeteniz ve sizinle iş yapmak istediğini söylüyor. Dışarı çıktığınızda kafanızda bir şişlik ve midenizde yolunuzun çok zorlu olacağına dair bir his... 


Dövülmüş, çıldırtılmış, üç kağıda getirilmiş! Ama bu kez işe çetesi karıştırıldı motorunu parçaladılar ve daha fazlası için de gelecekler...' 


Zincirler, tırlar, her şey Ben'in bir anda üstüne geldi. Yaşamak istiyorsa, savaşmalı beynini kullanmalı ve kaçmalı...' 


“Kendisini daha önce dışlayan toplum şimdi onu geri istiyor - ölü yada diri- Kanunlar onu katil olarak suçluyor. Bir yetkili onu para için istiyor, gizemli bir kadın ise intikam için... 


Müthiş grafikler, vahşi bulmacalar, hareket v maceralar sizi uçuracak!” 


'Kolonlarınızda film kalitesinde ses ve “Gone Jackals” grubunun (aynı zamanda sıkı bir motorcu grubu!) şarkılarını duyacaksınız.' 


Ya paranızı başka bir oyunda yazık edin veya Full Throttle oynayın" 


Eleştirmenlerin kısa notlarıyla başladık. Ama yazılanların hepsine katılıyorum. İnanıyorum ki sizler de bu oyunu görüp biraz oynamaya başlayınca vazgeçemeyeceksiniz. 


Gi 


Full throttle, grafik bir macera oyunu. Ancak böyle genel bir tanımlama şüphesiz bu oyuna haksızlık oluyor. Full Throttle yine Lucas Arts'ın DAY OF THE TENTACLE ve SAM&MAX oyunları çizgisinde, sadece daha iyi. 

Kahramanımız “Ben” bir motorcu ve 'Polecats” adlı motorcu çetesinin lideri. Oyunun konusu ilginç ve mükemmel işlenmiş. Grafikler, film kalitesindeki animasyonlar da mükemmel, Seslendirme ise mükemmel. Bunun yanında efektler için sadece mükemmel diyebiliriz. Ancak oyunun müzikleri... mükemmel. Bütün bunlar bir araya gelince kaçınılmaz olarak oyunun atmosferi mükemmel olmuş. Motorunuz durduğunda neredeyse soğuyan motorunun kokusunu duyuyorsunuz! Animasyonlar çok iyi yönetilmiş, sahnelerin değişimleri ve kamera açılar ortalama bir filmde bulacağınızdan çok çok iyi. 

Arabirim SAM&MAX'ten biraz farklı, ekrana gelen dövme üzerinden yumrux, çizme, göz, ağız simgeleri yardımıyla etkileşim sağlanıyor. Dövüş sahnelerinde ise bir tuş silah değiştirirken diğeri bu silahın kullanılması için kullanılıyor. Oyunu hakkıyla oynamak için bir fareye ihtiyacınız olduğunu söylememize gerek yok herhalde Ancak kullanım o kadar kolay ki, el kitabına hiç bakmadan hemen oynamaya başlayabilirsiniz. 

Oyunun daha ilk sahnesinden kalitesi anlaşılıyor. Karakterlerin sesleri tam oturmuş. 
Örneğin Ben'in sesi, tam bekleyeceğiniz gibi, günde kırk sigara içen bir adamın çatallı sesi, hem sert hem yumuşak, kesinlikle tam kalite. Müzikler oyunun konusuyla uyum içerisinde Heavy Metal türünde ancak bu hemen gözünüzü korkutmasın, seçim herkesin sevebileceği 'glam' tarzında yapılmış. 

Lucas'tan bekleyeceğiniz gibi yine en üst kalitede espriler oyunu süslüyor. Peki ya bulmacalar? Çok kolay değil ama kesinlikle diğer bir çok macera oyununda olduğu gibi saçma da değil. Bütün bulmacalar mantıklı, ilk anda çözemeseniz bile çözdükten sonra karşılaştığınız zorlukların adil ve mantıkla çözülebilir olduğuna karar veriyorsunuz. 
Bilgisayarınızı niye almıştınız biliyor musunuz? Bu oyunu oynamak için! (CD sürücünüz olmaması mazeret olarak kabul edilmez!) Elbette İngilizce bilmek işe yarıyor ama hiç bilmemek de bu oyunu oynamamak için veterli sebep değil! 

Bu sayfalarda bulacağınız oyun çözümü, oyunu sizin için mahfedebilir. Yazıyı okumadan önce bulmacaları (bir kaçı hariç) çözme zevkinden mahrum kalacağınızı 


hesaba katın. Biz uyarmış olalım da... 


Ouohog;: Kickstand'de barmen. Tam bir korkak. 
Hobisi makrame! 


Benim geçen sene açıkladığım “Indiana Jones - Fate of Atlantis” oyununu okuyup bilenlere özellikle hiç düşünmeden bu oyunu temin etmelerini tavsiye ediyorum. 


Buralarda sert ve hızlı sürücü Ben hakkında bir efsane vardır... Adrian Ripburger adındaki Limuzinli yuppie ukalası son motosiklet üreticisi Corley Motors'u ele geçirmeye çalışıyordu. Gorley'i öldürüp suçu Ben'e atmak istedi. Ben'in motosikleti parçalandı, pesine polisler takıldı, çetesi hapse atıldı ve fotoğrafı Corville'nin en çok izlenen TV şovunda yayınlandı. Ama bütün bunlar Ben'i durduramadı. 


Oyunda Ben'i siz idare edecerimize . 5Öte,' “Sizi, , de durduramayacağından eminim. Yol boyunca Rottwheelers, Vultures, Cavefish gibi çetelere rastlayacaksınız (ve savaşacaksınız!). 

Gidin ve düşmanlarınızın gözlerini toz toprak içinde bırakıp hızla yol alın. 

Ama motor kullanmak ve savaşmak Ben'i baba motorcu yapmaya yeterli değil, adamın kafası da çalışıyor. Çoğu zaman kaba kuvvetiniz yeterli olmayacak, düşünmeniz de gerekecek. Sabırlı. 
pratik olun, eşyaları, ne olursa olsun alın işinize yaramaz görünse dahi! Artık gidip Oyuna oturabilirsiniz. 

Oyunumuz öncelikle yine klasik ve uzun bir demo (intro) ile başlıyor. Ve ben size 'sakın o demoyu geçmeyin” diyorum. Çünkü seyretmeye değer ve eğlenceli bir demo. Ayrıca sizi oyun hakkında bir hayli fikir 


| 0'CLOEK SH ci ç 


sahibi yapıyor. Şimdi isterseniz demodan başlıyalım... 


EM, GİRİŞ 


> Corley motorlarının ikinci başkan Adrian Ripburger yıllık hissedarlar toplantısı- nın üretim ve pazarlama stratejisin- de müthiş değişikliklere yol açacağını düşünmektedir. Ripburger'ın istediği değişikliklere başkan Corley fazla yorum yapmıyor ama yakınları “ölümü çiğnemeden asla” dediğini söylüyor. 

Bir limuzin... Malcolm Corley (Corley Motors'un sahibi) ve Adrian Ripburger klasik tartışmalarını yapıyorlar. Ripburger hissedarlar toplantısına motosiklet eskortuyla gitmek istiyor. Corley ise bu fikri 3 nedenle beğenmiyor: Ripburger istediği için, Ripburger motosikletler hakkında hiç bir şey bilmediği için, ve kaba, vahşi, saldırgan, kirli, biracı, kanunsuz motorcuların Ripburger'la anlaşmasının, motorculara hakaret olacağını düşündüğü için... 

Aniden ufukta bir bulut oluşuyor ve uzaktan fırtına gibi sesler geliyor. 
Gerçekten bir fırtına geliyor... 
Polecat fırtınası. Çete limuzini geçiyor, içlerinden biri üstlerinden geçtiğinde Ripburger'in ödü kopuyor, Malcolm Corley ise kendini 30 yaş genç, altında motor, saçında rüzgar var gibi hissediyor... 

Kickstand'e hoş geldiniz. Burası Polecat'lerin dolandığı çölün bir köşesi. Çete parti yapıyor olabilir a m a 

Ben'in 

sa 


Tek başınıza kaldınız. 


kolu Darrel endişeli. Çetenin paraya ihtiyacı var ve biliyor ki büyük bir şey geliyor, Corley'in Limuzini! Gez d 
Ripburger arabada beklerken, Malcolm bizim çocuklarla partiye katılıyor. Şoförü ve bodyguard'ı olan Bolus ve Nestor Ripburger'ı ne- 
5 © 1 e n di r m e y e İĞ 
çalışsalar da Rip hiçi #työnmtaDYAD| e aliruore oralı olmuyor. Ara MUNGOMFORYABLE SİLENGES badan çıkıp bara ilerliyor. İçeride Ben'in yanına yaklaşıp Malcolm Corley'in öleceğini ve bu konu hakkında bir iş görüşmek istediğini 


Aşk, aşk, aşk! 


söylüyor. Dışarıda başına geleceklerden habersiz sohbete başlayan Ben'in arkasından yaklaşan Nestor'dan haberi olmuyor. 


Rip işareti veriyor ve Ben yıldızları saymaya başlıyor. Bunun üzerine Ben'in motorunu kimseye görünmeden kaçırıyorlar ve #9” içeridekilere 
Ben'in işi kabul ettiğini, ön“ 
den yola çıktığı-M nı söylüyorlar. 
Çete de hesaptaji 
Ben'e yetişmek üzere yola çıkı * 
yor. Ben ise kendi- 


ni çöplükte ln ei Miranda: Kendisinin inironun sonu oyunun başı, araştırmacı gazeteci MN olduğunu düşünür. 
2 y kii ideallerini gazetecilik 
bs okulunun:2. 
Evet, şimdi sağa sola sömesirinde 


kaybetmiş. insanlık kalıntıları bulunca daima hafiften utanır. 


Horrace: Motordan kasksız çok fazla düşmüş. Corley ona acımış ve hediyelik eşya bölümünde iş vermiş. 


farenizle bir kaç deneme yaptıktan sonra, çöp tenekesinin üstü tarafını tıklatın ve Ben'i bu durumdan kurtarıp dışarı çıkartın. Hemen sağa doğru yürüyün ve işte ekran değişince motorunuzu gördünüz. Hemen koşup motorunuza binin. O-o ne oldu? 
Anahtarlarınız kayıp galiba! 
Motordan inip doğruca bara gidin. 
Galiba kapı kapalı. Yoksa kibarlık yapıp kapıyı elinizle mi çaldınız. Boş verin kibarlığı ve basın tekmeyi şu kapıya. Şimdi bardayız. Sevgili barmen Ouohog size sorun istemediğini ve hemen buradan gitmenizi söylüyor. (biz de enayiyiz ya! hemen gideriz!) Ama sizin olduğunuz yerde sorun olmaz olur mu? 

Hemen barmenle ufak bir konuşma yapın. Ama pek bir şey öğrenemiyorsunuz. O zaman yapılacak tek bir şey kalıyor. Hemen yakasına yapışın şu barmenin. Bakın bülbül gibi ötmeye başladı dostumuz. 
Hatta ötmekle kalmayıp size aradığınız şeyi, yani anahtarlarınızı, uzatıyor. Ayrıca çetenizin bir pusuya doğru yol almakta olduğunu öğreniyorsunuz. Kaybedecek vakit “yok. Artık anahtarı da aldığınıza göre doğruca motora gelin ve yola koyulun. Hatta Ben yola koyulurken, “Motorumun üzerindeyken bana hiç bir şey dokunamaz, yine de denerler diyor. 


Y o l a çıktıktan birkaç dakika sonra, o bir ba ş k aj motorlu adam ile 


Nestor; Zeki ve sinsi sülük! 


Emmet: Tır şoförü. Çabuk sinirlenir. Motorcuları tekerlekli yol katilleri olarak görür. 


karşılaşıyoruz. Eee, bir zahmet dövüverin adamı artık. Zaten dövmek zorundasınız. Eğer dövemezseniz burada takılırsınız. Şimdilik size tavsiyem tekmeyi kullanın. Daha kuvvetli vuruyorsunuz. Adamı da dövdünüz, artık rahat rahat yoluma devam ederim derken, yine kör talih bir oyun oynuyor ve motorunuzun Ön tekerliği aniden kopuveriyor. Siz mümkün olduğu kadar dayanıyorsunuz. Ama sonunda yere yapışıyorsunuz ve motorunuz parçalanıyor. Siz yerde yarı baygın vaziyette uzanmışken aklınızdan daha önceki konuşmalar geçiyor. Bu sırada gözünüzde bir flaş patlıyor, sonra bir daha ve bir daha! Sonunda bayılıyorsunuz. 
Kendinize geldiğinizde önce korkunç bir maske Lig karşılaşıyorsunuz. Ama maske çıkıncaaaa! İşte Maureen (kısaca Mo) ile tanıştınız. Size motorunuzu tamir edebileceğini ancak bunun için 3 şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne duruyorsunuz, bakın kısmet ayağınıza geldi. Üstelik motorunuz da tamir 
olacak. Bir zahmet buluverin şu 3 
parçayı. Evet, gelelim bu 3 parçaya: 


Motorun ön, (çatal) kısmı Torch. Kaynak makinası) Gas: Yakıt) 


Şam ayal —ş 


midi 


ii 


KAYNAK MAKİNASI 
Kahraman 07 


Kolları sıvayın ve odada köşede duran gaz kabını ve hortumu alın. Daha sonra duvarda duran resme bir göz atın. Şimdi dışarı çıkın ve işte gazetecimiz Miranda ile karşılaştınız. Siz bayılırken resminizi çekmişti. Ona teşekkür ediyorsunuz ve utana sıkıla ondan arabasını ödünç ? 
istiyorsunuz. Ona, çetenize ve Malcolm Corley'e tuzak kurulduğunu söylüyorsunuz. Ama malesef size aracını veremeyeceğini söylüyor. 

Siz sola doğru ilerlerken, Miranda hızla aracına atlayıp uzaklaşıyor. Siz soldan devam edin. Burada: (085ği yürüyerek gidebileceğiniz yerler kırmızı oklarla gösteriliyor. 
Öncelikle solda yukarıda ışıkları yanan bir ev var, oraya gidin. 
Kapıyı çalın ve bekleyin. Az sonra biri gelecek ve kapının gözetleme deliğinden size bakacak. Ama kapıyı tabi ki açmayacak. Kapıyı tekrar çalın ve bu sefer adam delikten bakar bakmaz O muhteşem tekmeniz ile içeri girin. 
Zavallı adam yıldızları sayıp derin bir uykuya daldığı sırada siz içerdesiniz. 

Hemen karşıdaki buz dolabından et 


Bazı barmen 


alın. Daha sonra sol taraftakı kalkmaz, özellik dolaptan da bir maymuncuk küpeden d alıyorsunuz. Şimdi kapının 


arkasındaki asansöre binip aşağıya inin ve masaya doğru ilerleyin. Ne görüyorsunuz? İşte birinci parça: Kaynak makinası. Zaten makinayı alır almaz Maureen'in yanında buluyorsunuz kendinizi. O 
da size daha 2 
parçaya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 


Ve sonunda İstanbul'a demir atıyoruz. 


ık dikkat ister! 


n başı tezgahtan 


yurunlarında tezgah iiyi duruyorsa! 


Şimdiki durağımız sağ taraftaki gaz kulesi. Hemen oraya gidin. Burada kilitli bir kapı var. 
Onu maymuncuk ile açın. Şimdi yere düşen kilidi ve maymuncuğu alıp doğruca sol en üstteki araba mezarlığına gidin. Burada kapının aşağısında bir kilit göreceksiniz. 
Ama kilitli değil. Aldığınız kilidi buraya takın ve sol taraftaki zincirlere tutunarak yukarı çıkın. 

Şu anda araba mezarlığındasınız. 
Önce aşağıya inin ve karşıdaki hurda 


». yığınlarına bir bakmaya çalışın. 


o Orada motorunuzun çatalı 
- bulunmakta. Ama boyunuzun 
Hi ölçüsünü aldınız sanırım. 
Erkekliğin 10 da 9 u kaçmaktır. 
Evet, tekrar aynı yerdeyiz. Şimdi yukarıdan sağa doğru ilerleyin ve aşağı inin. Tekrar sağa doğru gidin. Şimdi bol arabalı ve bir köpekli yere geldiniz. Köpeğe görünmeden size en yakın arabayı hedefleyin ve elinizdeki et parçasını arabaya bırakın. Köpek hemen ete doğru yönelecektir. 

Siz de hiç vakit kaybetmeden yukarı çıkıp sağda duran vinçe doğru yollanın. Burada önünüze bir kumanda paneli çıkacak. Vinci önce sağdaki kol ile eti koyduğunuz arabanın üzerine. getirin. Daha sonra Sol kol yardımı ile mıknatısı aşağı indirip o arabayı yakalayın ve mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırın. Şimdi yolunuz açık. Artık gidip motorunuzun ön çatalını alabilirsiniz. Yine Maureen'in yanına otomatik olarak geliyorsunuz. Eveeet, geriye bir tek yakıt kaldı. İşte o biraz zor! Ama size güveniyorum. 


hai YAKIT 


Doğruca gaz kulesine 


Bolus: Sülüklerin sülüğüf! 


yollanın. Daha önce buradaki kilidi maymuncuk ile açmıştık. Kilidi bulduğunuz kapıdan geçin. İçeride merdivenleri gördünüz herhalde. 
Merdivenlere sadece bir kere dokunun ve ne olduğunu görün: Hemen alarm çalmaya başladı ve helikopterler yola koyuldular. Şimdi merdivenlerin oralara bir bakının bakalım, oralarda saklanacak bir yer olacak. Orayı bulunca hemen merdivenlere sadece dokunup saklanın ve bekleyin. Helikopter oraya kadar gelecek, kimseyi göremeyince kuleye çıktığınızı zannedip aşağı inecektir. 
Görevliler okuleye tırmanır tırmanmaz hemen saklandığınız yerden çıkıp onların helikopterine koşun. Helikopterin yakıt depo kapağını açın. Elinizdeki gaz tankını yere bırakın ve hortumu depoya takın. Eeee, ne oldu, bir numara yok 


o tabi! Tabi olmaz, bir zahmet biraz 


benzin yutacaksınız. Hani arabanızda benzin biter de, yolda “meuvwvwv, meuvwW diye mart kedileri gibi benzin ararsınız, sonunda bir araçtan rica edersiniz... Sonra deposundan benzini nasıl çekersiniz? Evet, hortumu ağzınıza götürün ve yakıtı alıp hemen döke saça tüyün. Ve işte motorunuz törenle aşağıya iniyor. Vavwwv! Ama sanırım biraz mükemmelleşmiş. 
Eee, kimin eli değdi! 


MW BİR SUİKAST BİR 
ÖLÜ 


Maureen: Ağzında gümüş bir ingiliz anahtarı ile doğmuş. Hata affetmez. 


Derhal yola koyulun. Ama odane! 
Bütün yolları tutmuşlar, geçmeniz imkansız. Olsun, hemen geri dönün. 
Doğru koşarak gaz kulesine gidip merdivenlere bir kere daha dokunun ve kaçıp motorunuzun yanına gelin. 
Görevliler kuleye doğru yollandıkları sırada siz çoktan yola koyuldunuz bile! 

Ve yolda çetenize rastladınız. Kısa bir sohbetten sonra, o da ne, hımmm, sanırım Malcolm Corley su kaynatmış! Adamcağız mutlu mutlu işini görüyor ve tam dışarı çıkarken, çalıların arasında tanıdık biri: MİRANDA! Fotoğrafının çekileceği sırada, eyvah, işte sülük Ripburger, Malcolm'a arkadan yaklaşıp ona defalarca vuruyor ve yere yıkıyor. 


- Miranda bunları görüntülüyor ancak 


malesef yakalanıyor. Rip hemen makinanın yok edilmesini söylüyor. 
Bu sırada Ben geliyor ve Corley'in yanına koşuyor. Corley ona tüm mal varlığını kızına bıraktığını söylüyor ve kendisine bu konuda yardım etmesini istiyor. Daha sonra kızının adını söylüyor ve, malesef, ölüyor. 
Kızı kim mi? Sizce kim olabilir? 
Tabi ki Maureen! Bu sırada Mo 


> tezgahında çalışırken bir suikaste 


uğruyor ama, tecrübesi sayesinde suikasti yapan hava alıyor. Mo suikastçinin üzerinde Corley Motors kimliğini bulunca şaşırıyor. Tam bu sırada Rip olay yerine geliyor ve durumu anlayıp uzaklaşıyor. 
Arkadan Ben de geliyor ve etrafın halini görünce bir araştırma yapıyor, yerde bir fotoğraf buluyor. Bunu alıp yola çıkmaya hazırlanıyor... Sol yukarıda sarı bir ok belidiğinde, artık yola çıkabilirsiniz demektir. 


KÖR TALİH 


— 2» Hava kararıyor ve akşam saatlerinde Kickstand'a geri dönüyoruz. Hemen arkadaki çöp tenekesine gidiyorsunuz. Burada 


Miranda'yı buluyorsunuz. Miranda olanları size anlatıyor ve Corley'i Rip'in öldürdüğünü gördüğünü, hatta fotoğraflarını çektiğini söylüyor. Ama ne yazık ki film Rip'te! Bu sırada size sahte bir FBI kimliği veriyor. Siz de hemen ön tarafa Ogelip oradaki treyleri görüyorsunuz. Derken içeri giriyorsunuz. Masada oturan Emmet ile konuşuyorsunuz. Ona sizi ve motorunuzu ÜUncle Pete'in yerine götürmesini, bunun çok acil ve önemli olduğunu söylüyorsunuz. Ama malesef size olamaz diyor. Bu sırada aklınıza hemen kimlik geliyor. FBI kimliğini Emmet'a gösterir göstermez Emmet 


sizinle dışarı çıkıyor. Treylere biniyorsunuz ve işte artık Uncle Pete'in yerindeyiz. 


Hemen yukarı odaya çıkın ve yatağın üzerini inceleyin. Buradan levyeyi alın ve oradaki sandığı açın. Bu sırada dışarıdan gelen bir gürültü ile cama koşuyorsunuz. Maureen'in motor ile kaçtığını görünce dışarı fırlıyorsunuz. 
Ona yetiştiğinizi sandığınız sırada Mo turboya geçiyor ve siz de onu kaybediyorsunuz. 

Burası Cavefish bölgesi... İleride 
Emmet'i görüyorsunuz. Peşinde de 3 
tane motorlu Cavefish var. Emmet treylerin arkasını yola bırakıyor, ama Cavefishlerden biri ona bombayı atıyor ve o salak da tam köprünün ortasında 


Adrian Ripburger: Armani kıyafetinin içinde bir sülük. Kendisini Adrian Ripburger'a adamış! 
Kalpsiz biri. 


havaya uçuyor. Kör talih, bahtsız adam şu Ben! Ama hasara uğramış(!) 


.rin mağarasıdır. 


köprünün orada sağ taraftaki tabelalar gözünüze ilişiyor. Hemen onlara bakıyorsunuz. Buradaki bütün resimleri, ilanları muhakkak inceleyin. İşte şimdi bir rampa lazım size! Hadi bakalım! 


Motorunuza binin ve geriye doğru yola koyulun. Önce kazanın olduğu yere gelip burada bir operasyon yapmanız lazım. Tekerlekleri levye ile gevşetip treylere tekme atın ve devirin. 
Daha sonra yerden biraz gübre almayı da unutmayın. Tekrar yola dönün. 
Yolda çeşitli sapaklara rastlayacaksınız. 
Sağ-sol fark etmez birine sapın. Burada karşınıza Father Torgue çıkacak. Father Torgue, Polecat'lerin sizden önceki lideri. Onunla bütün seçenekleri seçerek konuşun. Size her türlü bilgiyi verecek. 
Özellikle Cavefishler hakkında! 

Ondan ayrıldığınızda dövmeniz gereken bir çete ve bir Cavefish var. İşte burası biraz kafa yedirtiyor. Ama bir kaç denemede geçiyorsunuz. Burada her dövüştüğünüz kişiden bir silah alacaksınız. Ayrıca bir de Cavefish dövmeye mecbursunuz. Çünkü ondan da Cavefish'lerin mağarasını bulabilmek için özel bir gözlük almanız gerekiyor. 
Ama onu öyle bir dövmelisiniz ki yere düşerken motorun ayrı kalmalı. Aksi halde kamikaze yapıp hem motorunu hem de kendisini yok ediyor. Bunun dışında turbo speed, elektrikli testere, topuz, zincir, kalas alacaksınız diğer dövdüklerinizden. Bunları mutlaka toplayın. 

Şimdi gözlüğü takma zamanı! Gözlüğü takıp yola devam edin. Belirli yerlerde size uyarılar gelecek. Bunların bazılara #f ana yola çıkış, bir ta-4 | nesi de Cavefish'le- 


Mağaradan içeri 


Todd: Treylerde yaşar, hurdalığı var. | En iyi arkadaşı köpeği, zaten tek arkadaşı da köpeği. Çarkıfelek veya Pazar eğlencesi gibi beyne hitap eden programları sever. 


girdiğinizde sağa doğru devam edin ve 

işte rampayı buldunuz. Hemen rampayı motorunuzun arkasına takıp yola koyulun. Ne oldu? Rampayı sizden geri çaldılar. Evet, yapmanız gereken bir şey daha vardı. Tekrar rampaya gidin. Onu motora bağlayın ve sadece bir :ekran sağa gidin. Orada durunca motordan inip rampa ile yerdeki sarı noktaları sökün. 
Cavefish'ler malesef karanlıkta sadece bu sarı noktaları izleyerek yollarını bulabiliyorlar. Ece, sizde yolu değiştirdiğiniz i için hepsi oluyor mefta! 


İşte rampa yerinel kondu ve siz hazırsınız. Amali motorunuz hazır değil. Çünkül bir hovercraft'a ihtiyacınız var. 
Bunun için yapmanız gereken hemen motorunuza atlayıp, Unej le Pete'in yerine yollanmanız. 
Buraya yaklaştığınızda Nestor sizi 


görecek ve arabayla peşinize takı! MENASING WELL lacaktır. Tam treylerin devrildiği yerde de kaza yapacak ve arabayı orada Hmmm... z bırakarak gidecektir. Siz hemen arabaya yaklaşıp, arabanın arkasını sökerek ora- 


| 
dan howercraft alacaksınız. Bunu moto- | 
| 


runuza takıyorsunuz. İşte artık hazırız. 
Şimdi atlayın ve karşıya ulaşın artık. 
Corley Motors fabrikasına ulaşmış bulunuyorsunuz. Öncelikle aşağıya inip Horace adlı satıcıya arkasında duran tshirtler hakkında bilgi sorun. O arkasını dönünce yerde duran tavşanı alıp kaçın. 
Şimdi tekrar yukarıdasınız. Motora binin ve ilerleyin. Bu geldiğiniz yer tamamen mayın döşenmiş durumda. Burada gidebileceğiniz kadar ileri gidin ve tavşanı yere bırakın. Tavşan bir süre iler- | leyecek ama mayına çarpınca patlaya- | caktır. İçinden çıkan pili alın ve tekrar Horace'ın yanına gelin. Tavşandan 
) aldığınız pili yerdeki araba ile kullanın. 
Araba- 


Aman Dikkat Yakalandınız! 


y” 


nın kumandasını alın ve arabayı sağ ekrandaki EXTT'den dışarı yollayın. 


Burada Horace'da arabanın peşin- (ği Si 


den gidecek ve tezgah size kalacak. 

Hemen tezgahta duran tavşan kutusunu alın. Tekrar mayınlı bölgeye geldiniz. 
Şimdi mümkün olduğu kadar mayınlar- dan uzak (geride bir yere) tavşanları bırakmak ve hemen arkasından da yerdeki tüm tavşanları teker teker almaya gayret etmek. Başarabilirseniz hiç fire vermeden hepsini alın. Mayınlara mümkün olduğu kadar yaklaşıp, aldığınız tavşanları birer birer bırakın. Birisi patlamadan öbürünü bırakmayın. Çünkü her patlayan mayınla size biraz daha ilerlemek için yol açılacak. Bu yolu kullanıp ilerleyin ve sırada- ki tavşanı sonra bırakın. 


WVULTURES 


i Vulture'lar sizi yakalayınca yeni bir dert sahibi oldunuz demektir. Ama o da ne! Tanıdık bir yüz Maureen ve malesef O (yani Mo), babasını sizin öldürdüğünüzü zannediyor. Evet, durumunuz pek.parlak değil! Ama siz o sihirli sözü söylediğiniz ('TII call you names') zaman işler değişiyor. O isim ne mi? 
Onu da siz bulun artık. İşte buldunuz ve kurtuldunuz. Maureen fotoğrafları inceleyip intikam almak istiyor. Suzi de planını anlatıyor. 

Bu sırada stadyumda çılgın bir araba yarışı yapılmakta ve siz de bu arabaların birinde yanmak zorundasınız. Hemen yarışı kazanın (sihirli tuş V). Daha sonra karşıda kalan arabanın üzerine çıkın ve ateşin yanına yaklaştığı sırada hemen atlayın ve ateşin içine dalın. Sülükler de peşinizden gelip havaya uçacaklar. Böylece 2 sülükten kurtuldunuz. Vulture'ların merkezine geri dönüyorsunuz. Burada Mo ile konuşup anahtarlar hakkında bilgi alın ve ona şifreyi bulmasında yardım edin. Ondan cinayet resimlerini alacaksınız. Orada bulacağınız her numarayı muhakkak not edin. Çünkü birinden biri size kasayı açmanızda yardım edecek. 


ler oluyor? 


». AA RIP'İN FOYASI 


Fabrikaya dönün ve arka tarafa gelin. Burada iki ayrı hol göreceksiniz. Bunlardan girişe yakın olandan gireceksiniz. Ama kapı kapalı! İlerleyebildiğiniz kadar ilerleyin ve oradan başlayarak duvara vurun. Adım adım duvara vurarak ilerleyin. Dikkat ederseniz bir yerde farklı ses duyacaksınız. Epeyce vurunca kapı açıldı ve siz içerdesiniz. Hemen sola ilerleyin ve yerdeki gizli kasayı bulun. Aldığınız şifrelerden doğru olanını girip kasayı açın ve içinde Malcolm Corleyin film halinde vasiyetini ve bir pass card'ı bulun. Bunları alıp hemen diğer odaya geçin. Pass Card ile önünüze çıkan ilk kapıyı açın ve içeri dalın. 

Burada 2 levye görüyorsunuz. Bunlar- 


Ben: Anti-Kahramanımız. Polecats'in lideri. 
Kemiğine kadar kötü. 


dan soldakini en aşağıya ve sağdakini de en yukarıya kaldırdınız mı seyredin siz gümbürtüyü. Film yanmaya başladıında hemen odadan çıkın ve yan odaya geçin. Buradaki makinaya elinizdeki vasiyete ait filmi takın ve resimleri de yanına yerleştirin. İşte Rip'in foyasını meydana çıkarıp cinayeti kanıtladınız! 
Bu sırada Maureen sahne alır ve Rip'i iterek durumu misafirlere anlatır. Rip kaçmaya başlar, Ben peşine düşer ama yakalayamaz. Neyse, 'tam bitti” derken, motorunuz ve yavuklunuzla yola koyu- 


 lursunuz. Ama arkanızdan Rip 
| treyleri ile peşinize takılır. Rip'in 
| arkasında da Vulture'lar büyük 

— bir uçakla onu takip etmektedir. 
İşte macera şimdi başlıyor. 


A MUTLUSON 


Treylerin üzerindesiniz. 
Hemen üst paneli açın ve Rip'in görüşünü kapatın. Bu sırada Rip bastonu ile kapağı itecektir. Bu sırada atik davranıp elinden bastonu alın. Şimdi motor kapağını kaldırın ve oradaki pervaneye bastonu sokun ve içeri atlayın. Arkaya geçtiniz. Yukarıda en sağdaki hortumu levye yardımı ile kopartın. Bu sırada Maureen içeri dalacak ve Rip'in üstüne çullanacaktır. Vulture'ların uçağının önü açılır ve, hoop, hep birlikte uçağa! 
Rip etrafa ateş eder ve uçak hasar görür. Tam ateş ederken hemen kaçıp merdivenlerden yukarı çıkın. İşte medeniyet karşınızda! 

Bilgisayarın ekranına dokunun ve açın. Şimdi kombinasyon ve permütasyon hesaplamaları yaparak şansınız olan rakamı bulabilir, ya da rasgele seçenekleri deneyerek uçağı durdurmayı başarabilirsiniz. Unutmayın yalnız bir komutu bilgisayar çalıştırabiliyor. Çünkü diğer bölümler tamamen hasar görmüş. O komut hangisi acaba? 

Ve uçak durdu. Ama o da ne! Treyler uçağın ucunda ve Rip de treylerin ucundaki silaha sarılmış. Hemen treylerin içine girin ve, “Olamaz!” deyin. Bir bilgisayar ekranı daha! Evet ama bu öbüründen daha kolay. 

Vulture'lar ve Maureen uçaktan dışarı çıkıyorlar. Acele edin, uçak dengesini kaybedip aşağıya düşecek. Motorunuza atlayın ve o mükemmel atlayışla kendinizi kurtarın. İşte Malcolm Corley'in cenazesi, evet, Sözünüzü tuttunuz. İşiniz bitti, yine yola koyulma zamanı geldi. 

İşte bir LucasArts mükemmeli daha burada sona eriyor. Umarım beğendiniz. Oyunu özellikle son bölümlerinde mutlaka oyunu kaydedin. Ayrıca oyun bitince hemen kapatmayın çünkü her zaman olduğu gibi muhteşem bir grafik ve müzik ziyafeti sizleri bekliyor. 


Z 


Merhabalar. Bildiğiniz gibi bir oyun çok tutarsa oyunu üreten firma tıpkı filmlerde olduğu gibi hemen o oyunun serisini yapıyor. Bunlardan biri 

de ID firmasının hazırladığı DOOM isimli Oyun. 
Tamamıyla Arcade Action türü olan bu oyun özellikle vahşi ve bol kanlı sahneler 
© içerdiği için 

..... midir bilinmez, tüm dünyada salgın derecesinde tu- 


İşte 
| mi tuldu. Hatta bir ara ünlü haber kanalı 
Kyle Katarn. CNN'de haber konusu bile oldu. Bur- 


radan bir sahneyi sizlere anlatmak istiyorum: Şimdi oldukça iriyarı birisini düşünün, bir elinde joystick diğer elinde ise klavye. Gözler tamamıyla açılmış ve karşısındaki ek- 
M rana kilitlen- 
İM miş, suratta ise pis bir gülümseme var. Bu arkadaş Ameri- ka'daki Doom koliklerden biri. Birden karşısına yaratıklar çıkıyor ve adamımız oturduğu yerde tepinerek şu sözleri söylüyor. “Niha ha ha ha 'llI kill you Ha ha ha” 
Sanırım insanlar içlerindeki şiddeti bu oyunla bastırabildiklerinden Do- 


General Mohc. 


om çok tutuldu ve Doom ll piyasaya çıktı. Ardından Doom editörleri, yeni sesler ve yeni bölümler birbirini kovaladı. Diğer firmalar ise baktılar bu oyun çok tuttu, biz de buna benzer bir şeyler yapalım diyerek Doom'a oldukça benzeyen oyunlar üretmeye başladılar. Şimdi piyasada tam anlamıyla Doom türü olan 8'e yakın oyun var. Bunların bazıları Doom'dan daha kötü, bazıları aynı, bazıları ise çok çok daha güzel. Bu sayımızda size, yabancı dergilerde Doommeteradıyla yapılan puanlamada 10 üzerinden 13 alan (gördüğünüz gibi mükemmel üstü), Lucas Arts firmasının ürettiği STAR WARS: DARK FORCES adlı oyunu tanıtmaya çalışacağım. Yazılarımı takip edenler benim zaten Star Wars manyağı olduğumu bilirler. Bu oyunu da şans eseri vitrinlere bakarken gördüm ve sırf Star Wars olduğu için satın aldım. Yani oyun hakkında hiç bir bilgim yoktu. Eve gelip CD'yi hemen makinama taktım ve oyunu görünce Lucas Arts firmasının zaten kötü bir oyun yapmayacağı düşüncem iyice pekişti. 

Dark Forces'ta yönettiğiniz karakter, şimdi isyancılar için çalışan eski bir imparatorluk casusu olan Kyle Katarn adlı kişi. Zekice bir numarayla orijinal filmin akışına ters düşmeyecek şekilde oluşturulmuş olan bu hayali rolde, Ölüm Yıldızı'nın planlarını gizlice prensese 


Erdener Gökçeler 


g 


” 
a 


in. 


Bu oyun DOOM türünde ve daha iyi. Yukarı aşağı bakmak, zıplamak mümkün. Silahların daha çeşitli ve çok işlevli olduğu DARK FORCES'da harika 


bir senaryo sizi bekliyor. 


imparatorluk Birlikleri Stormtroopers: Onları biliyorsunuz ve onlardan nefret ediyorsunuz. İmparatorluk kuvvetlerinin askerleri pek akıllı değildir ve silah olarak standart Laser Rifle taşırlar. Çok inatçıdırlar ve çok fazla sayıda bulunurlar. 


Imperial Officers: Bu subaylar sokak kavgalarına kâtılmayacaklarını düşünerek ufak silahlar 
(Bigar Pistol) taşırlar. 
Kalkanları olmadığından çabuk vuruluyorlar. 


imperial Comman- 

dos: İmparatorluk komandoları, subaylardan oluşan özel bir timdir. Subay oldukları için uzun menzilli ve ser! atış yapan Laser Rifle'ı kullanırlar. Seçme subaylardan oluştukları için fizikleri oldukça iyi ve çok çevikler. 


Mekanik Düfimanlar 
Gun Turrest: 360 derece dönebilen ve yüksek derecede ateş edebilen sabit laser topları. 


Probe Droids: Bu iğrenç robot-. 
ların lazer silahları Standart Laser Rifle olmasına rağmen atış güçleri daha fazladır ve vurulduktan kısa bir süre sonra infilak ederler. 


getiren kişisiniz. Yardımcınız Jan Ors ile birlikte, General Mohc'un süper robot savaşçılardan kurulu bir ordu yaratma planına karşı mücadele veriyorsunuz, filmin diğer kahramanları da bu savaşta rol alıyor. Hamlet kadar olmasa bile, Dark Forces'ın anlamlı bir hikayesi olması yerinde bir yenilik, özellikle ortalıktaki diğer benzer oyunlarda “karakter geliştirme adına cephane toplandığı ve toplu katliamlara bulunan kılıfın komik mazeretler olduğu düşünülünce. (Bu arada, Doom Il'nin konusunun ne hakkında olduğunu gerçekten anlayanınız var mı?) 

Dark Forces neredeyse her yönden Doom'dan daha iyi. Toplam olarak sadece 14 seviye var, ama çoğu, Doom'un karşılaştırılabilir seviyelerinin iki katından daha büyük ve karmaşık. 
Doom'da modellenmiş şehirler, aslında yaşayabileceğiniz bir yere değil, tuğlalar- dan örülmüş bir oyun alanına benziyordu. 
*Dark Forces'ta yükselen Nar Shaddaa şehri ise çok daha inandırıcı ve ayrıntılı. 
Neredeyse her seviyenin ayrı bir görsel konusu var. Ayrıca Dark Forces'taki yapılar birden 

fazla seviyeden oluşabiliyor. 
örneğin İmparatorluk cezaevi, içinden asansörler ve tüneller geçen 7 
katlı bir bina. Doom'da bulunmayan yukarı aşağı bakabilme, zıplama ve haritanın görüşünüzün üzerinde belirmesi gibi özellikler, silahların daha çeşitli ve çok işlevli olması da yine bu oyunun Doom'dan üstün olan yönleri. 

Lucas Arts, düşmanların yapay zekasını Dark Forces'ta oldukça ilerletmiş. Düşmanlar için tam olarak zeki denilemez tabii, ama davranışlarının Doom'dakinden çok daha zor tahmin edilebilir olduğu kesin. Stormtrooper'lar birbirlerini koruyor, sizi tuzağa düşürmek için taktikler uygu- 


luyor ve yardım çağırabiliyorlar. 

Dark Forces'ta sadece iki eksiklik olduğu söylenebilir: Birincisi oyunu kaydetme seçeneğinin bulunmaması. 
Oyunda her görevi bitirdiğinizde durumunuz kaydediliyor ve, evet, isterseniz bitirdiğiniz seviyelere girip tekrar oynayabiliyorsunuz, ama hayatlarınız tükendiğinde göreve baştan başlamanız gerekiyor. Elbette çok sayıda hayatınız ve yenilerini elde etme şansınız var, öldüğünüzde de silahlarınız ve haritanızı kaybetmeden başlıyorsunuz. Yine de hayatlarınız çok hızlı tükenebilir ve çoğu seviyeyi bitirmek saatler sürebileceği için, öldüğünüzde başa dönmekten hoşlanmayabilirsiniz. Ama gerçek bir Jedi savaşçısı için oyunu kaydetmek de ne demekmiş? Adam gibi savaşın ve görevleri başarın! 
Dark Forces'taki ikinci eksik ise modem veya ağ üzerinden oynanamaması, yani tek kişilik bir oyun olması. 

İsterseniz şimdi oyunu oynayabilmek için gerekli olanlara bir göz atalım. Oyun en düşük 386DX/33'te çalışıyor, önerilen ise 486DX/33 ve yukarısı işlemciler. Oyun 1 adet CD üzerinde geldiğinden, doğal olarak bir CD-ROM sürücünüz olmalı. Hızı pek önemli değil ama çift hızlı ve yukarısında daha verimli çalışıyor. 8 
MB hafızaya ihtiyacınız var. Eğer hafızanız 8 MB'ın üzerindeyse (12, 16, 
32 gibi) sorun yok, ama tam 8 MB ise 
sorun çıkabilir çünkü oyun tam olarak S MB istiyor. Bunun için ya Autoexec.bat ve Config.sys dosyalarınızla oynayıp fazlalıkları atacaksınız, ya da oyunu kurarken karşınıza gelen seçeneklerden “make boot diskette” yani “açılış disketi yaratma” seçene-Sini kullanacaksınız. Böylece sadece Dark Forces için özel bir açılış disketi yapıp oyunu oynamak istediğinizde makinanızı bu disketle açabilirsiniz. 

Program 256 renk VGA ve MCGA destekleyen her ekran kartında çalışıyor. Kurulum sırasında sabit 
diskte en az 3.55 MB, en çok ise 61 
MB yer kaplıyor, bu miktar seçtiğiniz 


Executor'dan bir mekik ile ayrılıyoruz. 


interrogation Droids: Probe - Haritalarını; Droid'lerin kuzeni olan bu robotlar sa- oldukça dece öldürücü silahlarla donatılmamıştır. detaylı 


Hücrelerinden kaçan tutukluların peşine salınırlar. Bu robotlar kalkanınızı değil doğrudan sağlığınızı etkiliyor. 


Remotes: Bu ufak robotlar oldukça az etkili laser atışları yapıyorlar, fakat bulundukları yeri çok hızlı bir şekilde değiştirdikleri için onları vurmak çok zor. 


Trandoshan: Sürüngen ailesinden olan bu yaratıklar Darth Vader'in pis 1şlerini yapmakla tanınırlar. Yaptıkları işte çok iyi olan bu yaratıklar genellikle darbeli silahları tercih ederler. 


| aşağı İk 
ettirebiliyol 


Gran: Bu yaratıklar uzun zaman meşhur dolandırıcılar ve hırsızlar kralı Jabba'nın yanında olmuşlardır. Bunların üç gözleri vardır. 
Yakın mesafede yumruklarını, uzak mesafede ise ısı bombalarını kullanırlar. 


Gamorrean 
Guard: Domuz şeklindeki 


bu yaratıkların derileri bir zırh bili ve O Amansızbi vurmak zordur. Silah olarak uzun saplı © savaş ve çok keskin bir balta taşırlar. Fazla başlıyor. 


yaklaşmayın. 


Dianoga: Çöplüklerde ve atık sular- 


kurulum biçimine ve eklediğiniz modüllere bağlı. Ses kartı olarak ise Sound Blaster ve uyumlu kartlar 


“ GErdener GÖRCELER 


14 adet görevimiz var 


destekleniyor. Eğer Sound Blaster 
AWE 32'ye sahipseniz, AWE 32 
seçeneğini seçin, kesinlikle farkı fark edeceksiniz. 

Oyundaki kumandaya gelince: joystick, fare ve klayve kullanılabiliyor. Eğer joystick'iniz çok fonksiyonluysa (wingman gibi) klavyedeki tüm tuşları joystick'e yükleyip sadece joystick'le oynayabilirsiniz. Ama değilse fare veya joystick'i klavye ile birlikte kullanmak zorundasınız, ya da tamamen klavye ile oynamalısınız. 

Şimdi oyunun konusunu baştan alalım: İmparatorluk güçleriyle başa çıkabilmek için Asiler sürekli ajan arayışındadır. Sizin adınız da ajan listesinde bulunmakta, fakat bazı pürüzler bulunduğundan sizin hakkınızda karar verilememektedir. 

Bunun üzerine ileride ortak çalışacağınız bayan pilot arkadaşınız Jan Ors sizin hakkınızda konseye detaylı bir rapor verir: 

Değerli Konsey üyeleri, serbest ajan olarak çalışan Kyle Katarn hakkında 


Konfigürasyon menüsü oldukça detaylı. 


. bazı pürüzlerin olduğunu, bunun da daha önceleri İmparatorluk adına ça- 


lışmasından kaynaklandığını öğrenmiş bulunuyorum. Daha önce İmparatorluk tarafında olan Kyle'ı kolayca yargılamadan önce, onun hangi koşullarda bu tercihi yaptığını, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybedip aldatıldığını anladığı için Asilerin tarafına geçtiğini, hazırladığım personel kayıtlarından inceleyiniz. 

Kyle, Sulon gezegeninin bir uydusu olan Sullust'tan gelmiştir. Ailesi çiftçilikle uğraşmaktaydı ve aile geçmişleri oldukça temizdi. 

Babası çiftçiliğin yanısıra toprakla ilgili makineler satmakta ve bunların bakımlarını yapmaktaydı. Kyle ise babasının yolunda 


El bombasını uzağa atmak için ateş düğmesine basılı tutun. 


gitmek için akademiye başlamıştı. 
Ancak akademide tarım makinaları dışında cybernetics sistemleri mühendisliği derslerini de almaya başladı. Bu sayede savaş sanatını ve hedef atış pratiğini çok kısa bir sürede geliştirmişti. 
Bu arada gezegende dönen politik anlaşmalardan dolayı, İmparatorluk kuvvetleri akademi öğrencilerinden bazılarını toplayarak sadece 


İ w Asilere yönelik saldırılar yapan 


özel bir tim oluşturdu. 
Oluşturulan bu timdeki elemanları kendilerine iyice bağlamak için ailelerini ve yakınlarını öldürdükten sonra suçu Asilerin üzerine attılar. Böylece İmparatorluk kuvvetleri oldukça güçlü bir takım hazırladı. 

Kyle İmparatorluğun gerçek yüzünü görünceye kadar onlara hizmet etmiştir, fakat İmparatorluğun gerçek 


eküsineisiesienaasiyoadssnni çinili e A alen, ni 
K 
: 


da yaşayan bu yaratık 

çok hızlı yüzer ve dalar. Eğer o sizi görmeden siz onu vurursanız oldukça şanslı sayılırsınız çünkü aniden 

yüzünüze saldırıp sizi yok edebilirler. Maalesef bu yaratı- 

Şa karşı kalkanınız da bir işe yaramıyor. 


Boba Fett: Yakından tanıdığımız ödül avcısı olan Boba insafsız, hızlı ve yeteneklidir. Sıkışınca kaçmayı kolaylaştıran jet “wd pack'leri vardır. 


evresel Tehlikeler 

S10m00 Welding Arms: Silah olarak dizayn edilmemiş olsalar da bu aygıtlar oldukça tehlikelidir. Bu kaynak kollarına fazla yaklaşmamaya çalışın. 


Mines: Oldukça etkili bir silah olan mayınlar. Belli bir mesafede yaklaştığınızda aktifleşiyor, 2-3 saniye sonra da patlıyorlar. 
Gözünüzü açıp yerdeki karaltılara bakın. 


Chemical Gas: Kimyasal gazlar İmparatorluğun da başına bela oldu. Belli bölgelere gaz maskesi stoklayarak ya da özel havalandırma sistemleri koyarak bu tehlikeli gazlardan kurtulmaya çalıştılar. 
Sizde bu gazlardan korunmak istiyorsanız gaz maskesi takmalısınız. 


Chemical Storage: Buralarda İmparatorluğun endüstriyel atıkları bulunur. 
Burada gaz maskesi işinize yaramaz. 


Hand to Hand 
(1 Tuşu): Eillerinizin Size her Zaman hizmet edeceini zaten biliyorsunuz. Sol. yumruğunuz ise kurşunu bitmeyen bir silah (ya- i şadığınız sürece!) 


Modified Bryar Pistol (2 Tur- şu): İmparatorluk silahlarından derlenerek yapılmıştır. Tek atış yaptığı için yavaştır. Emin olduğunuz hedeflerde tek atışla sonuca ulaşmanız için ideal bir silahtır. Hedef mesafesi uzaklaştıkça tahrip gücü azalır. Silah Enerji Ünitesiyle şarj olur ve her atışta bir ünite harcar. 


| 
| 


amaçlarını anladığı ve ailesinin İmparatorluk tarafından katledildiğini öğrendiğinde, İmparatorluga karşı dayanılmaz bir nefret duymuş ve onlardan ayrılmaya karar vermiştir. 

İşte Kyle ile tam bu zamanlar tanışmıştım. Ben İmparatorluğun özel polis timinde yüksek ajan olarak görevliydim fakat casus olduğum anlaşıldı ve tutuklanıp hapse atıldım. Beni hapisten ve işkenceden Kyle kurtardı ve onun gemisiyle oradan kaçtık. Bu sayede kendisiyle dostluğumuzu daha derinleştirebildik. 

Onunla Asi 


üssüne gelirken 


kendimizi bir anda korsanların ve 


kaçakçıların arasında bulduk. Bu sayede ikimiz de tuzak kurma, savunma ve sabotaj tekniklerini öğrendik. 

- Kyle ile ayrıldığımızda bunun kesin bir ayrılık olmadığını ve kendisinin bize faydalı olabileceğini düşündüğümden kendisi hakkında araştırma yapıp bu bilgileri topladım. 

Gördüm ki İmparatorluk adına çalışırken iyi huylu bir insan olan Kyle, oldukça soğukkanlı, katı, İmparatorluğa büyük nefret duyan, yabancılara asla güvenmeyen fakat kendisi oldukça güvenilir olan bir karaktere dönüşmüştür. 

Evet o benim hayatımı kurtarmış mükemmel bir ajandır. Kendisinin daha evvel İmparatorluk adına çalışması sizlerin gözünde engel teşkil etmemeli ve yukarıda belirttiğim durumlar göz önüne alınarak karar verilmelidir. Saygılarımla - Jan Ors' 

Evet, arkadaşınız Jan'ın bu savunmasından sonra konsey tarafından kabul edilip göreve çağrılıyorsunuz. 
Ana göreviniz İmparatorluk kuvvetlerinin yeni silahı olan ARC Hammer adlı, oldukça kuvvetli savaş robotları üreten bir uzay gemisini yok etmek. 
Bu amaca ulaşmak için çeşitli aşamalardan geçeceksiniz. Tabii ki bu aşamalarda oldukça fazla sayıdaki düşmanlarla karşılaşacaksınız... 


Oyunda 14 adet bölüm var. Görevi seçtikten sonra zorluk derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Şinidi görevlere bir göz atalım. 


1.Bölüm : Secret 


Base 


Senatör Mon Mothma ilk görevinizi anlatıyor. 


Konfederasyondan Senatör Mon Mothma size mesaj gönderiyor: 

“Asiler giderek güçlenmekte komutan Katarn. Umarım bizimle de sürekli başarılı olursunuz.” 

Bu, sizin asilere katıldığınız için aldığınız tebrik mesajı. Ardından yeni görevinizle ilgili ön bilgiler veriliyor: 

“Ölüm Gezegeninin planları Danuta gezegeninde bulunan İmparatorluğun gizli üssünde, Lord Darth Vader'in incelemesi için kilitli olarak saklanmakta. Bu üs hakkında oldukça az bilgi edinildiğinden görev sırasında karşılaşabileceğin süprizlere hazırlıklı olmalısın.” 

Ardından görevimiz anlatılıyor: 

“Öncelikle Ölüm Gezegeninin planlarını elde edip daha sonra orayı terk etmelisin. Operasyon Skyhook, planların konsolosluğa ait Tantive IV gemisinde Prenses Leia'ya teslim edilmesiyle sürecek ve bundan sonrası ile Prenses ilgilenecektir.” 

Görev sırasında esas yapmamız istenenler ise: 

Ölüm Gezegeni planlarını ele geçir. 

Üssün iniş alanına bıraktığın gemi- ne geri dön. 


2.Bölüm : Talay Tak 
Base 


Stormtrooper 
Laser Rifie (3 Tuşu): < 
En çok kullanaca- 
Şınız silah. Bryar Pistol'dan daha hızlıdır, fakat daha ince bir lazer atışı yapar ve enerji ünitesini daha çabuk tüketir. Aynı şekilde hedef mesafesi uzaklaştıkça tahrip gücü azalır. Silah Enerji ünitesiyle şarj olur ve her atışta iki ünite harcar. 


Thermal Detonator (4 Tuşu): 
Bu el bombası tipi silah iki modda kullanılır. Birinci modda (CTRL Tuşu) bomba düştüğü yerde patlar. İkinci modda ise ( Z Tuşu ) bomba düştüğü yerde 3 saniye gecikme ile patlar. Bombayı daha uzağa fırlatmak için ateş düğmesine (CTRL ya da Z tuşuna) basılı tutun. 


imperial Repeater Gun (5 
Tuşu): İki modlu bir silahtır. 1. modda (CTRL Tuşu) her atışta bir hücre gönderir. 2. modda ise (Z Tuşu) her atışta 3 hücre gönderir. Silah Güç hücresiyle şarj olur. 
Birinci modda her atışta 1 hücre, 2. modda her atışta 3 hücre harcar. 


Jeron Fusion Cutter (6 Tuşu): Aslında füzyon kesme aletidir, fakat silah olarak ta kullanılır. İki modda çalışır. 1. 
modda (CTRL Tuşu) 1 tüp ateşler. İkinci modda ise (Z Tuşu) 4 tüpten de ateş edebilir. Silah güç hücresiyle şarj olur. Birinci modda her atışta 1 hücre, 2. modda her atışta 8 hücre harcar. 


I.M.Mines (7 Tuşu): iki modda kullanılır. Birinci modda (CTRL Tuşu) yere bırakıldıktan 3 saniye sonra patlar, bunun için bıraktıktan sonra hızla uzaklaşmalısınız. 2. modda ise (Z 'Tuşu) mayını yere biraktıktan sonra size 1 saniye uzaklaşma süresi tanır ve ondan sonra hareket dedektörünü devreye sokar. Dedektörün sınırları içine hareket eden bir şey girerse mayın aktif hale geçer ve patlar. 


Packered Mortar Gun (8 Tur- şu): Mortar topu, patladığında parçalara ayrılan mermiler fırlatır. Mermi olarak Shelis kullanır ve her atışta 1 Shell harcar. 


Stouker Concussion Rifle (9 Tuşu): İyonize edilmiş havanın şok dalgalarıyla patlatılmasına dayanan bu silah, oldukça etkilidir. Silah Güç hücreleriyle şarj olur. Her atışta 4 hücre harcar. 


| Arkadaşınız Jan sizinle konuşuyor. 


Arkadaşınız Jan sizinle konuşuyor: “Seni iyi gördüm Kyle. Operasyon Skyhook'da oldukça iyi bir iş çıkartıp Asilerin gözüne girmeyi başarmışsın. 
Neyse şimdi biz görevimize dönelim tıpkı eski günlerdeki gibi.” 
rr Bunları söyleyen Jan, e hakkında ön bilgileri veriyor: e “Asi Kumandanlarinın İmparator- 


görev 


luk gözetiminde yaptıkları üs hasar | tespitinde şunlar meydana çıkmıştır: M 


Üste güç olmadığından bazı cihazlar 


aktif hale getirmelisin.” 

Bu ön bilgilerden sonra görevimiz bildiriliyor: | 

“İmparatorluk büyük bir saldırıdan sonra daima aptalca davranır. Biz de bundan yararlanıp proje aşamasında olan Dark Trooper isimli proje ve ürettikleri yeni silahlarla bu silahların yapımcıları hakkında bilgi toplamalıyız. 

Bu bilgileri şu anda İmparatorlukta casusluk yapan ajanımız Crix Madi- ne'den elde edebilirsin. İyi avlar Kyle.” 

Görev sırasında esas yapmamız 1Stenenler ise: 

Hidro Elektrik güç jeneratörünü bul ve çalıştır. 

Dark Trooper'a ait ipuçları topla. 

Gemiyle indiğin alana dön. 


s 3:Bölüm : Anoat 
İ 
| 
| 
| 
| 


City 
Yine arkadaşınız Jan sizinle konuşuyor: 
“Bir insanın kullanabileceği büyük X. bir silah buldun ve sevindirici olan “ & isebu silahın prototip olması.” 
Ardından her zaman olduğu 
“gibi ön bilgiler veriyor: “Bulduğun silahın üzerinde 
M.R. sembollerini buldum. 


ve kapılar çalışmamaktadır. Bu duru- ! 
mu değiştirmek için önce hidro elek- * trik güç jeneratörünü bulmalısın ve 


Sembolü araştırınca silahı üreten kişinin yani Moff Rebus'un adıyla karşılaştım. Paranoyak bir tip olan Moff İmparatorluğa oldukça bağlı birisi. 
Ele geçirdiğin silahı geliştirmek ve bu silahın İmparatorluk tarafından tekrar üretilmesini engellemek için Moff Rebus'dan faydalanabiliriz.” 
Jan şimdi de görevimizi anlatıyor: “Moff Rebus'un kendini Anoat şehrinin altında Sewage sistemindeki kanalizasyonlarda bir yere gizlediğini biliyoruz. | 


Moff Rebus'u saklandığı yerde yakalıyorsunuz. 


Rebus, kendi geliştirmiş olduğu kaliteli kanal kapı anahtarları ile çalışmalarını yürüttüğü laboratuvarına girilmesini oldukça zorlaştırmış bir mühendistir. Önce bu anahtarları tespit etmek, daha sonra Rebus'u aramak gerekebilir. Görev sırasında çok dikkatli olmalısın çünkü Rebus kendisini koruyucu robotlarla savunabilir. Kanalizasyonlar ise senin için ayrı bir tehlike teşkil etmektedir. 
Unutmamalısın ki her ikinizin de canlı kalması gerekiyor.” 

Görev sırasında esas yapmamız İ1Stenen ise: 

İmparatorluk silah mühendisi Moff Rebus'u bul. 

Bu bölümde kaynaklarınızı dikkatli kullanmalısınız. Eğer pil veya lazer gücünüz tükenirse kesinlikle öldürülürsünüz. Uzaktaki gereksiz düşmanlar için cephanenizi harcamamaya dikkat edin, Bryar Pistol'ı kullanın ve dikkatli nişan alın. 

Etrafınızda pek çok kanalizasyon canavarı bulunuyor, hepsini öldürmeye çalışmak yerine onlardan kaçar ve yolunuza devam ederseniz daha iyi olur. 


Wingman: Çok gizli. Hakkında güvenilir bilgi bulunmuyor. (Örneğin oyunun kullanım kitabında yok!) Bu silahı bulmak için son bölüme kadar sabretmelisiniz. 


Shielding (Kalkan): Silahlarla beraber listelenmesinin sebebi savaş sırasında 

birinci öncelikte kullanıyor olmamız. Bu 

kalkan sizi enerji tabanlı silahlardan korumayı sağlar. Fiziksel temaslarda ve yüksek 

bir yerden düşmede sizi koruyamaz. Kal- ; kan, kalkan ünitesiyle şarj olur. Patlama ya 

da lazerlerin şiddetine göre gücü azalır. 


Diğer Öğeler 

Key: Anahtar. Kırmızı, Mavi ve Sarı olmak üzere 3 renktir. Kapı açmak için kullanılır. 


Head Lamp: Başlığınızda bulunan lamba, pil gerektirir. 


Iinfro-red Goggles: Kızıl ötesi (ısıya duyarlı) gözlük, pil gerektirir. 


ice Cleats: Buzda kaymadan yürüyebilmek için çivili buz botları. 


Air Mask: Havayı temizleyen gaz maskesi, pil gerektirir. 


Battery: Lamba, gaz maskesi ve infrared gözlük için pil. 


Shield Units: Kalkanınız için güç birimi. 


Energy Units: Belirli silahlar için gerekli güç birimi. 


Power Celis: Belirli silahlar için gerekli güç birimi. 


Shelis: Matar Gun için güç birimi. 
Med Kit: Sağlık seti. i 


Shield Supercharge: Geçici bir süre için kalkanınızı yok olmaz yapar. 


Revive: Gücünüzü ve kalkanınızı tamamen yeniler. 


Neapon Supercharge: Çift atış gücü sağlar. 


Lifez Fazladan bir hak verir. 


“Oyunlarda kazanmanın kolay yolu hile yapmak! Katkılarınız için adresimiz, PC Magazine Türkiye, Zeplin Dergisi, Medya Plaza, Basın Ekspres Yolu, 34540 Güneşli, İstanbul 


ar Wars: 
Dark Forces 


LAPOSTAL: 
LARANDY: 

Gdei; 
LASKIP: 
LACDC: 


LAIMLAME: 


LADATA: 


Deneyin görün, faydalı bir kod. 
Silahlarınızı tam olmasada süper şarj 


Seviyeyi atlatır. 

Haritada gizli yerler, düşmanlar ve nesnelerin gösterilmesini açar/kapatır. 
Tam yenilmezlik. 


mavın bırakın. Patladığında iki kat vükseğe fırlayacaksınız! Elbette eğer kalkanınız yoksa ve sağlığınız 01 ise bunu yapmayın. 


» 

a t t bazen de sadece sayı göreceksiniz. Şimdi TC C€ gelelim bu harf ve sayıların anlamlarına: 

Fight 


Street Fighter da hala bilmediğiniz 


Street Fighter 


Zayıf Yumruk 
Orta Yumruk 
Güçlü Yumruk 
Zayıf Tekme 
Orta Tekme 
Güçlü Tekme 
İleri (Forward) 
Geri (Backward) 
Yukarı (Up) 
Aşağı (Down) 


Unutmadan, hareketleri dosyadan okurken unutmamanız gereken bir şey var: Sütundakileri SAĞDAN SOLA doğru okurmalısınız. 


Koordinat bilgisini gösterir, nerede 


olduğunuzu milimi milimine bilmek 


istediğinizde kullanın. 
Tüm düşmanları dondurur. Çözmek 


LAREDLITE: 


| çe ot 


için kodu tekrar yazın. 


LAPOGO: 


Yükseklik kontrolünü kapatır. 


Persia 


Böylece yürüyerek duvarları aşabilirsiniz. 


LABUG: 


Bu muhteşem oyunda başınız beladavsa ve yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki hile kodlarını kullanın yeter, nerede olursanız olun her zaman yanınızda olacaklarını biliyorsunuz. Dostlarınız olduğunu bilmek güzel deği! mi? 

Bu pek hile sayılmaz ama normalde ulaşamadığınız yüksek platformlara çıkmanın kolay bir yolu var: Platformun yanında durun ve ayağınızın dibine bir 


Bug modu. Gücü etkisinde. 


Geçen ay bu köşede verdiğimiz Prince 


hareketler var mı? Eğer varsa bize göz verin. Sahip olmanız gereken şeyler bir bilgisayar, bir ASCII editör ve SF oyunu. 
Hareketini öğrenmek istediğiniz adamın adına sahip ve uzantısı KEY olan dosyayı editörünüzle açın.(Örneğin 

CHUNLI KEY). Burada size anlamsız 


of Persia 2'nin hilelerinden çoğunun oyunun birinci bölümünde de çalıştığını söylersek şaşırmazsınız herhalde. Tek fark hile moduna geçmek için 


gelebilecek bir harf ve sayı yığını var. 
Ama bunların her birinin anlamı var. 


Soldaki ilk sütunda bazen hari ve sayı 


yazacağınız komut satırı parametresinde, oyunu 'PRINCE MEGAHIT' yazarak başlatmanız yeterli. Ekrandaki kılıçlı muhafızları 'K' tuşuyla uyutmaniz, “SHIFT XT tuşlarıyla daha sağlıklı bir prens haline gelmeniz ve *#' tuşuyla zaman kazanmanız çalışan hilelerden bazıları. Tabi oyunda kazandığınız zamanı gerçek hayatta kaybedeceksiniz. 
ama prensesi hain vezirden kurtarmak sanıyoruz buna değer. 


(İne Must 
Fall 


Eğer bu beat'em up türü oyunda yüzünüze tekme atılmasından bıktıysanız, sakinleşin ve önerimizi dinleyin: Seçenekler ekranında 2, 0, 9 ve 
7 tuşlarına aynı anda basarak gizli ve pek 
çok imkan sunan seçenekleri açığa çıkartabilirsiniz. Aman bu imkanları kaçırmayın. 


aZ2/ 


JackRabbit 


Aşağıdaki kodları çalıştırmak için oyunu 'P' tuşuna basarak durdurun, 'Backspace' tuşuna basın ve kodları aynen yazın. Görünüşe göre bu hileler oyunun hem shareware hem de kayıtlı sürümünde çalışıyor. 


ARJAN Bir mesaj görüntüler ve ekranın titremesine sebep olur. 

BAD Size arkadaş bir kuş verir. 
BOUF Size tam sağlık verir ve 


yenilmezlik modunu açar. 


© 


CSTRKE O Size güzel bir hava kaykayı tuşuna basın ve aşağıdaki şifrelerden 


verir, birisini girin. Bakalım neler olacak? 
DOOM Düşmanları daha güçlü ve hızlı hale getirir. 


GREETZ — Bir kutlama mesajı gösterir. 


GUNHED Size tüm silahları, N i maksimum cephaneyi ve hızlı atış OVa Stol m 


imkanı verir. 

HOOKER 3 boyutlu bonus seviyeyi Geminin kontrolünü aldığınız anda e 

açar, “TOMATOES' yazarak gizli seviyeye Round 2 (Kenya, Desert) T1V2;6CFS3KV39SO; KEN Oyundan çıkar ve DOS'a geçin, tüm özel silahlara sahip Round 3 (Sweden, Snow) T4V9KTOLO:OD—OJ;F döndürür. olduğunuz için bu seviyeyi kolayca Round 4 (Cor sica, Tarmac) TW2KLHSCIXHHL-XV LAMER O Bulunduğunuz seviyeyi bitirin ve oyunun son aşamasına Round 5 (Arizona, Desert) : ; 9JV2K9DP4072:S5;G atlatır. ışınlanın. Demek ki yöntemini bildikten Round 6 (Finland, Tarmac) : 9VV9KO:JR050515:O0 MARK Sizi öldürür. sonra o kadar da Zor değilmiş. Round 7 (Australia, Outback) ZV9:Y3JSS5039YYY 


Round 8 (Britain, Dirt Track : 6GV9KJGSOZ-J7T7XZ Round 9 (Bonus, Tarmac) O: :i N3V9H3GSVDOBNIY-F 


Security Zone Three: : ; FCDBMDEASDCAAADM Security Zone Three: : :  FCCELDAAHDCAAAEK Engineering Level One: |; :; FKBDMDEAFDCAAAEB Science Level Three:) .i JGCJNDEAPDCAAACS Military Level Three: : :  EPAEMDEBBCAAAFA Main Tower Level Two: : : LAAPJDAISDCAAACM Main Tower Level Two: O; : LACIPDADSDCAAACS Main Tower Level Four: : : HCAPJDADSDCAAADD Main Tower Level Four: : : HCBPSLADSDCAAACB Stores Level Three: :: FIDCPDAASDCAAADG Civilian Level Three: :. ; EEHBNDAASDCAAADK 


REEN Bulunduğunuz seviyeyi baştan başlatır. 
GOOBERS Oyunu tekrar başlatır. (düzeltme) GOARCH Sonraki seviyeye atlatır. 


SABLE Size mega hız ve süper 


zıplama yeteneği verir. GOGATES Oyunu sonlandırır. 
TIM Metin mesajı görüntüler, DIMON Gölgelendirme modunu açar. 
DIMOFF Gölgelendirme modunu kapatır. 
P yasürive GOTA486 Tavan ve yerdeki kaplamaları açar. 
Prohlemleriniz arık sona erdi, yani en GOTA386 Tavan ve yerdeki kaplamaları kapatır. 
Al : | azından bu oyunla ilgili olanlar. SHINEON Işıkları açar. 
1ıcn Problemli seviyeyi bırakın kendi kendini SHINEOFF Işıkları kapatır. 
| a - yesin. Siz ise aşağıdaki kodlardanbirini PLUGME çalışmadıysa La 
B Tece d “ yazarak istediğiniz seviyeye geçin: PLUGEMMP40 Makinalı tüfek verir. 
RECORD Seviyeyi Demo olarak kaydeder. 
lower STOP Kayıdı durdurur. 
PLAY Demoyu çalar. 
As 5 ault WHACK Size zarar verir. 


SPEED Hız kazandırır. 


Oyunu normal şekilde başlatıp hemen 86ME Sizi öldürü seçenekler ekranına geçin. Görev kodu girme seçeneğinin üzerine gelip boşluk 


miz 


i 


ii 
3 
; 
: 


Bilgisayar dünyasında öğrenmek istediğiniz herşey 
PC Magazine Türkiye'de... 


> di Pi 


men, 


Bu sözlerle kendizi kaptıracağınız oyunun adı TIM2 olacak... Uzun adıyla: The Incredible Machine 2. Oyunda neler var neler. Tam 156 tane bulmaca, inanılmaz mekanizmalar, ilginç patika(!) yollar ve beş kupona çaydanlık seti! (Tamam, çaydanlık seti yok). Piyasadaki en kaliteli bulmaca (puzzle) oyunlarından birisi TIM2. 

Bazılarınızın gem hala hatırlaya- PE bileceği TIMI ve şimdi de 
TIM2 size eli- N nizdeki kısıtlı sayıda aletle, örneğin yerçe- PE i kimi ayarlana- W se bilen, sanal 


Get Mel home, 


çok uğraşmanız gerekiyor. 


Ünder the sea Easy No:1... Oldukça basit ama kısacık çözümü elde etmek için bile 


| Cancel | 


İşte soldan sağa, kolaydan zora oyunun zorluk dereceleri. 


bir fizik gerçekliğinde eğlenceli de neylerle zorlu bulmacaları oldukça ilginç bir biçimde sunuyor. 

TIMI ile TIM2'yi karşılaştırdığımız- da aralarında kıtalar kadar fark oldugunu söyleyebiliriz. Örneğin TIM?'de 

mmm Ki alciler TTMİ'e göre daha modern ve 
TIM2'de Profesör Tim 
© size yol gösteriyor (ve 
© bazen de ortada bırakı- 
© yor). Bu arada sizi yarı yolda bırakan sadece 
Professör TIM değil. 
Mesela nankör kedinin 
© fare merakı, buna kar- 


Szart verildi... Bomba patladı. Top harekete geçti. 
Top borulardan geçerek kovaya düştü ve ağırlık yaptı. Kova aşağı indi, ipi çekti ve ışık yandı. Ve işle bir bulmaca daha bitti! Haydi bir sonrakine... 


şılık farenin peynir merakı... En kötüsü ise gaddar timsahın fare ve Melleri yeme merakı. Bazen bunlar da işinize yaramıyor değil tabi. ; 

Eğer ilk önce TIM2'yi ve daha sonra da TIMİ'i oynarsanız TIMİWi hayatınızdan sonsuza dek sileceğinizden emin olabi- | lirsiniz. TIM2'de fare imlecini menülerin üzerine getirdiğiniz- de, menü resimlerinin hareket etmesi ilgi çekiyor. Ayrıca bulmacaları çözerken kullandığr | nız aletin bir kaç köşesinde bulunan ufak simgelerin şirinliği, fare imlecinin bulunduğu simgenin hareketliliği, o simgeyi kullandığınızda çıkan o ufak sesler de sizi bilgisayarın başına yapıştırıyor. Ses kartı olmayan kullanıcılar oyunu matem havası içinde oynarken, ses kartı sahipleri oyunu çok daha €ö- memmun lenceli birliğe havada oynayacaklar. 
Haliyle gratikler ode 
TIMTin gra-| fiklerindeni daha iyi. | 

Amma ve-| d g lakin burada ufak bir sorun karşımıza çıkıyor. Bu da bulmacaların azıcık zor 


> 


TIM2'nin tümüy! 
tab 


olması. Ama eminiz bu Sso- 


gibi -Ed.) koşturun. Ardın- 


E run Sizi yıl- dan bulmacaya 
| dırmayacak- en baştan baştır. Siz bu layın. Inanın 


oyunu geniş, işe oyarıyor. 
kuvvetli, sert Yoksa inanma- ve biraz gay- dınız mı? 


retli adımlarla, şampiyonluk bulmacasını da bitirerek, tamamlayacaksınız. 
Bu arada 7or olmasının da bir yararı var; Sizi bilgisayarın başından ayırmıyor. 
Oyunu alıp oynamak isterseniz bir kaç şeye ihtiyacınız olacak: bir bilgi- 


Önemli değil, mutlaka sizde i bu aşamalar- 
© N dan geçeceksi- 
| Smm niz. Bunlar işe 
wi G5 yaramazsa bir sonraki bulmacaya geçmeniz şiddetle tav- kolay (Easy) bulmacalara geliyor. siye olunur... 
Oyunda toplam dört zorluk derecesi Unutmadan oyunda bir kaç bölüm var. Bunlar: Fasy (kolay), Medium daha var. Kendinizin ev yemekleri, 


Trick shot Hard No:24... Çözebilirseniz lütfen bize de haber verin. 


menüleri bulmacaları çözerek başlayın. Bura- ne olduğunu bilmi g gratik daki puzzle'ları çözdükten sonra sıra (o yorsanız, deli danalar Pas anlı. | 


N iü i 
EM pe” 
W 

di F edi İ 

gi e ii 
P 


sayar ve klavye, monitör ve özellikle bir de fare. 
Nasıl kambersiz düğün 


olmazsa faresiz de bu b * — 


oyun oynanmaz. Ancak bunun yanında 
TIMZ2'yi dört dilde oynayabilirsiniz Bu diller: İngilizce! 
Fran sız caj 
Al(a)manca ve İspanyolca. Tabi bu diller oarasında 
Türkçe yok, yine de bir yabancı dil biliyorsanız, bu dil- 


lerden birisi olma ola. Bulmaca hazırlarken yerçekimi ve basınç ayarlarını yapmanız gerekecek. 


sılığı fazla. Ayrıca TIMI 

de bulunan password (şifre) sistemi TIM2 de yok. Onun yerine adınıza veya başka adlara ait bir dosyanız olabiliyor, bu sayede de bir bulmacayı çözemediyseniz diğerine geçebiliyorsunuz. Ve şifre yazarak savfaları tüketmiyor, boş yere ağaçları katletmiyorsunuz. 

Eğer oyuna ziyaretçi olarak girmek, şöyle bir bakıp inceleyip tekrar çıkmak istiyorsanız yaka kartınıza Guest (Ziyaretçi) armasını takıp bu oyunu ziyaret edebilirsiniz. Beğermezseniz çıkıp gitmek serbest. Ama beğeneceğinize inanıyoruz. 

Oyuna ilk önce öğretici (Tutorlal) 


GRAVITY 


Background | 
Color 


(orta), Hard (Zor) ve Really Hard (gerçekten zor). İlk derece sorun olmayabilir fakat ilerledikçe zorlaşan bulmacaları çözmeye çalışırken sinirlenebilir, çıldırabilir ve hatta okulu çok özlediğinizi dahi, düşünebilirsiniz. 

Bir bulmacayı çö-N zerken takılırsanız 5E3£ dakika için ayağa kal- 45” 
kın, dolaşın, amudalli kalkın (Bu sayede beyninize taze kan gi- Di decektir) ve Mirkelam gibi (Eğer Mirkelam'ın kim ya da 


PRESSURE 


Help Newton Mouse cool off by turning on ihe fan. 


pardon, bulmacaları yapacağınız bölüm ile bir arkadaşınızla beraber oynayabileceğiniz ka- ta kafaya bölümleri ve bunların dışında Prof. TIM'in size yardım elini uzatarak yardım i etmeye çalıştığı ve sizin de 
, bulmaca yapmaya çalıştığınız 
; bir bölüm bulunuyor. Oyunda 
| kendin pişir kendin ye' tipi 
bulmacalar da mevcut. Burada diğer bölümlere taş çıkartacak bölümler hazırlayabilirsiniz. Bulmaca yapmak kolay ama bayağı uğraşmanız gerekiyor. Vaktiniz varsa, Monkey Island 2'yi oynayanlarınız bilir, (TIM2'ye az da olsa benzeyen ve içinden çok rahat çıkabileceğiniz) Le Chuck'ın sizi ve haritacı arkadaşınızı yerleştirdiği ilginç düzeneğin tıpkısının aynısını bile yapabilirsiniz. 
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Fandango Really Hard No:19... Çözünde görelim! 


TEKNİK YARDIM 


v | A / 
“EN d . | 


Oyunlardaki Grafik Teknolojisi 


Sizce de DO- 
OM Tl inanılmaz bir oyun değil mi? İçerdiği şiddet bir yana, oyundaki grafik ve ses teknolojisinden söz ediyorum. Üç boyutlu bir ortamda dolaşırken, etrafı birinci şahsın yani kendi gözünüzün bakış açısından izliyorsunuz. Oyundaki nesneler örneğin ahşap veya mermerden yapılmış izlenimi verebiliyor. Yanıp sönen bir lambanın etkisi çevresindeki cisimlerde görülüyor ve uzun koridorlar derinlere doğru karanlıklara gömülüyor. İşin bir de ses boyutu var: Sağdan veya soldan gelen bir ses size tehlikenin yönünü gösterirken, uzaktan gelen sesler daha hafif duyuluyor. Fonda çalan müzik dışında, aynı anda birkaç ses efekti birden duyabiliyor. Tüm bunlar birleşince, biraz da oyuna kendinizi kaptırırsanız, kendinizi gerçekten DOOM'”un korkutucu dünyasında hissediyorsunuz. Buna sanal gerçeklik deniliyor, yani gerçek olmayan bir gerçekliğin gerçek olduğunu sanmak. 

DOOM gibi bir oyun 10 yıl önce yoktu, yine de beklentilerimiz bugünkü kadar fazla olmadığından aynı derecede zevk alarak oynadığımız oyunlar vardı. Mesela macera oyunlarında, etrafımızda olan bitenler bize kısa bir yazıyla anlatılırdı ve biz de klavyeden “kuzeye git”, “bıçağı a”, “öküzü öldür” gibi komutlar yazardık. En çok, bu 


(Öyunardaki grafik efektler nasıl oluyor da oluyor? Ergun Çallaroğlu, bu konuda merak uyandırmaya ve sonra da uyanmış olan merakları gidermeye çalışıyor. 


metinle birlikte bulunulan yerin sabit bir resmi gösteriliyordu. 

Ekranda hareket eden nesneli oyunlar, bugün çoğu kişinin burun kıvırdığı platform oyunlarıydı. Prince of Persia da bir platform oyunu, ama o 


Bu platform oyununda ekrandaki hareketli nesneler aslında küçük dikdörtgenlerin içindeki resimler. Sahneyi uzaktan ve sabit bir açıdan görebiliyoruz. Ayrıca her şey iki boyutlu, görüntüye aldanmayın. 


zamanki platform oyunlarında genelde arka plan siyah olur, ekranda düz çizgiler ve birkaç merdiven bulunur, ortalıkta küçük adamcıklar dolaşırdı. 
Bilgisayarın ekranda en kolay dolaştırabildiği grafik tipi işte bunlardı, siyah arka plan üzerinde küçük bir dikdörtgen içine sığan resimcikler. 

İşler ilerledikçe ekrandaki hareketli blokların üst üste gelebilmesi ve arka plana süsleyici bir resim konulması mümkün 


oldu. Macera oyunları artık grafiklenmişti. 
Grafik macera oyunlarında, odaların sabit resimleri üzerinde maceranın kahramanı ve diğer karakterler dolaşabiliyordu. Ama macera oyunlarında genellikle iki boyutlu bir resim üzerinde üçüncü boyutta da ilerlenebilmesi gerekiyordu, örneğin adam masanın önünden veya arkasından dolaşabilmeliydi. 
Bunun sağlanması için masa arka plandaki resmin bir parçası değil, ayrı bir nesne olarak tanımlanıyordu. Ama her nesne için bu yapılamadığı için ekrandaki nesnelerden bazıları gerçek, bazıları süs gibiydi ve öyleydi. 
Grafik macera oyunlarında gerçekçiliği azaltan başka etkenler de vardı. Yönettiğiniz kişiyi hem uzaktan görüyor, hem de sahneye ancak belirli bir açıdan bakabiliyordunuz. 
Ekrandaki karakter boyutları, uzak veya yakın olmalarına göre değişmiyordu. Sonra bu eklendi ama sahneyi farklı açıdan görmek için arka plandaki süsleyici resmin de farklı açıdan çizilmiş olması gerekiyordu ve o zaman resimler bellekte çok yer kaplardı. Binlerce noktası olan ve bitmap denilen bu resimlerin bellekte çok yer kaplaması, CD-ROM'”suz günlerde önemli bir problemdi. 

Bir bitmap grafiği, örneğin elle çizil- 


miş bir resmi veya sayısallaştırılmış bir fotoğrafı, ekrana getirmek bilgisayar için kolay ve hızlı bir işlemdir. ama çok bellek gerektirir işte. Ancak ekrana bir grafik çizmek için tek 

yol bu değil, çizgiler, çemberler, üçgenler, dörtgenler ne güne duruyor? Herhangi bir nesne biraz basitleştirilerek çizgiler veya kapalı yüzeyler şeklinde tanımlanabilir. Üstelik üç boyutlu olarak tanımlanan bir nesnenin herhangi bir açıdan görünüşü de hesaplanarak çizilebilir. Bunlara vektör grafikler deniyordu ve bu şekilde yapılmış uzayda geçen çok eski bir oyunda, düşman gemilerinin yaptığı yumuşak manevralar bana çok güzel görünmüştü. O oyunda gemiler somut bir cisim olarak değil sadece kenar çizgileri şeklinde çerçeve olarak çiziliyordu, görünmemesi gereken arkada kalan çizgiler de görünüyordu ama yine de etkileyiciydi. 

Yıllar geçtikçe vektör grafiklerle yapılmış oyunlar önemli gelişmeler gösterdiler. Artık nesnelerin yüzeyleri boyanıyor ve sadece görünmesi gerekenler görülüyor. Şimdi bir macera oyununda sahneyi gerçekçi olarak her acı- dan görebilirsiniz ve nesneler son derece yumuşak hareket edebilir. Vektör grafikler bitmap'lere karşı zater kazanmış gibi görünüyor... Fakat 1s burada bitmiyor. Sadece vektörlerle yapılmış Alone In The Dark oyunundakı grafikleri, bitmap grafikler kullanan Day Of The Tentacle'dakilerle karsılaştırdığınızda aradaki önemli farkı ortada. DOTT'taki elle çizilmiş sevimli grafikler ve renk çeşitliliği size Alone In The Dark'taki vektör grafiklerin getirdiği avantajları unutturabilir. Peki ya DOOM? DOOM'da hem üç boyutta dolaşabiliyorsunuz. hem de nesnelerin yüzeyleri sabit bir renkle boyanmış değil, üzerlerinde bitmap grafikler var. Vektör ve bitmap grafikleri birleştiren bu yönteme 'texture mapping deniliyor. Bu yöntemle vektör- 


ser si Tir <E 


lerle tanımlanmış yüzeyler bitmap grafiklerle kaplanarak DOOM'daki gibi gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. 
Üc boyutlu modelleme yapılan bu tür oyunlarda kaplamanın bir sonraki adımı, perspektif dolayısıyla kaplama sı1- rasında bozunuma uğramış bitmap grafiğin bazı yöntemlerle düzeltilmesi. 
Sonra ışık kaynakları, kaplama yüzeyinin özellikleri dikkate alınarak gölgelendirme yapılıyor. 

Şimdi DOOM'un neden 386 işlemcili PC'nizde bu kadar yavaş çalıştığını tahmin edebilirsiniz. (Bence bu kadar hızlı çalışması mucize - Editör) Bilgisayar her kareyi çizmek için, yüzlerce nesnenin iki boyutlu ekrandaki yansımasını hesaplıyor, ve yüzeylerini desenlerle kaplıyor. Ama yine de yeterince hızlı çalışabilmesi için her şey vektörlerle yapılmamış. Duvarlar vektör, ama etraftaki yaratıkların sekiz farklı açıdan görünüşü bitmap çizilmiş. Hatta yaratıkların ölü halleri sadece bir açıdan çizilmiş ve ne yönden bakarsanız bakın aynı gözüküyorlar. 

Oyunlarda daha hızlı ve gerçekçi grafikler elde edebilmek için başka yöntemler sürekli geliştiriliyor, örneğin Ecstatica'da kullanılan elipsoid grafikler. 


Bu yöntemde nesneler üç boyutlu elipslerden oluşturuluyor, doğadaki nesnelerin genellikle yuvarlak hatlı olması ve elips çizmenin hızlı yapılabılmesi bu yöntemin avantajları. 
Her şeye rağmen, sahneleri her açıdan ekrana yansıtabilen ve bitmap görüntülerin kalitesine ulaşan bir grafik teknolojisi yok, şu anki standart PC donanımıyla oyunların gerektirdiği hızda bu mümkün olmuyor. 

Bitmap grafiklerde ise en önemli sorun olan bellekte ve disk üzerinde çok yer kaplamaları, CD- 
ROM teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bugün bir ölçüde aşılmış durumda. 

D-ROM üzerinde 'etkile- 


DOOM daki yer ve duvarlar vektörel tanımlı, üzerleri desenlerle kaplanmış. simli film? denilen türdeki Uzaktaki dağlar ve kahramanımızın eli ise bitmap grafiklerden oluşuyor. 


oyunlarda adeta bir film seyrederken senaryonun akışını değiştirebiliyorsunuz. Ancak aslında bu, CD üzerindeki çok sınırlı sayıda hazır film parçalarını seyredebilmek için uğraşmaktan pek farklı görünmüyor doğrusu. Vektör grafiklerle karşılaştırılamayacak derecede bir sınırlama var. Örneğin vektör grafikler kullanan bir uçak simülasyonu oyununda geniş bir alan içinde her yere gitmekte özgürsünüz. CD üzerindeki bir motosiklet yarışı oyununda ise sadece filme alınmış bir yarış pistinde ilerliyorsunuz. Yarış pisti çok gerçekçi görünüyor ama pistten dışarı çıkmanız söz konusu değil, pistin dışı filme alınmamış, CD'de o kadar yer yok çünkü. | 

Farklı grafik tekniklerine bakınca, hepsinin artıları ve eksileri olduğunu görüyoruz. PC'lerin performansları ve veri depolama kapasiteleri arttıkça, oyun grafikleri de daha iyiye gidecek. 
Grafik kartlarının yetenekleri sürekli artıyor. Ekrandaki nokta ve renk sayısı arttıkça görüntü kalitesi yükseliyor. 
Üstelik vektör grafik işlemlerini çok hızlı ve bağımsız olarak yapan grafik işlemcili görüntü kartları üretiliyor. 
Bilgisayar grafiklerin geleceği bu kartlarda ve tabii yeterince yaygınlaşabilecek kadar ucuzlamalarında... 


Siz sordunuz, biz cevapladık, yine sordunuz, bıkmadan cevapladık... 
Hiç Kimseye Soramadığınız 
Bilgi İşlem Sorunlarınız bu sayfalarda ya çözülecek ya 


çözülecek, bize iletin yeter! 
Zeplin “Bumerang” Medya Plaza, Basın Eks- 


pres yolu 34540 Güneşli İstanbulL 


Editörün notu: Bu ay 10 üzerinden 10... Bize yazmaya devam edin!. Ne kadar saçma ya da basit görünürse görünsün bize sorununuzu mutlaka yazın. 


Düdük 
Wieselesi 


Ez Sevgili Editör: 
Rott ve Doom 2 vs gibi bazı oyunlarda problemle karşılaşıyorum. Çalıştırmak istediğimde bu oyun programları çalışmıyor. 

DOS4GW Professional Fatal Error 1307:Not Enough memory yada Emm 380 Exception Error # 106 press Enter to return gibi hata mesajları ekranda gözüküyor. Win Dosya yöneticisi ile oyunun bazı bölümlerini çalıştırıyorum sonra kitleniyor. F5 ile denediğimde yine çalıştıramıyorum. 
Bilgisayarımın memory'si 3712 KB. Ne yapabilirim? 

İlker Kırım / Bolu 


Sevgili İlker: 

Sorunlarınızın kaynağı bilgisayarınızın RAM miktarı olarak gözüküyor. 
Bilgisayarınızdaki gerçek RAM miktarı 4 MB olmasına karşın bellek 3712 KB olarak görülüyor, çünkü 384 KB'lık bir kısmı ROM ve genişleme kartlarına ayrılmış adreslerle çakıştığı için normalde kullanılamıyor. Ama üzülmeyin, bu size özel bir durum değil, standart her PC'de bu böyle. 

O halde kultanılamıyan bu bellek çöpe mi gidiyor? Hayır, BIOS Setup'tan ayarlanan 


Shadow ROM özelliği ile belleğin bu bölgesi ROM'a erişimi hızlandırmak için kullanılabiliyor. 

Fakat Shadow ROM özelliğini kapatsanız bile bu belleği kazanacağınız hiç garanti değil, anakartınızın özelliklerine ve BIOS'a bağlı olarak bu değişebilir. 

Eğer bütün bunlar size çok anlamlı gelmediyse, merak etmeyin, PC'lerdeki bu bellek karmaşasını tam olarak anlayabilmiş pek fazla kimse yok zaten. Şimdi ne yapabileceğinizi düşünelim: 4 MB RAM'e sahip bilgisayarınızda Doom 2'yi çalıştırmak için, öncelikle DOS 6.2 kullandığınızı varsayarsak F5'e basarak sistem dosyalarını geçmeniz şart. Çünkü bu oyun, bellek yönetici programların bellekte yer kaplamasından hoşlanmayacaktır ve zaten belleğin tümünü kendisi yönetebilir. 

Sistem dosyaları işletilmediğine göre DOS'tan yapılabilecek bir ayar da kalmıyor. 
Windows altında ise, bize sorarsanız 4MB ile hiç şansınız yok. O halde probleminizin çözümü, eğer varsa, BIOS Setup ayarlarında olmalı. 

Önlem olarak BIOS Setup'taki eski ayarları not ettikten sonra, Shadow ROM'la ilgili tüm 


seçenekleri ve varsa virüs kontrolü, Hidden Refresh gibi şüphelendiğiniz seçenekleri kapatarak oyunları çalıştırmayı denemeniz en iyisi olacaktır. 

Bu şekilde bir ihtimal probleminiz çözülebilir ama artık yeni çıkan oyunlar yavaş yavaş 8 MB ister hale gelmeye başladı. Eğer bilgisayarınızın belleğini en azından 8 MB'a arttırabilirseniz, bu, Windows “95 de 


gözönüne alınırsa, daha köklü bir çözüm 


olacaktır. i 

Ne demişler, parayı veren düdüğü çalar! 
(Bu yaklaşımı insafsız bulduysanız, başka birileri de 'dost acı söyler” demiş, onu da hatırlatalım) 


, Yanlış Teşhis 


Sn. Zeplin Dergisi çalışanları; 

Derginizin çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum. 
Sizden isteklerim. 

1-Jurassic Park oyununu derginizde görmek istiyorum. 
Ya da daha iyisi ve daha masrafsızı benim bu mektubuma karşılık olarak sizin göndereceğiniz bir mektup içinde oyunun her bölümünün çok geniş bir şeklde (bir--kaç) — birkaç sayfalık bir çözümünü istiyorum. (2.seçeneği kabul etmeniz tavsiye olunur.) Özellikle 1.bölümü bile geçememiş 


biri olarak yardımcı olursanız sevinirim. (Lütfen) 2-L0om ve Warcraft oyunlarının Amiga 900 Plus'ta olup olmadığını merak ediyorum. 

3-Son olarak derginizdeki Pandora'nın Kutusu adlı bölüm çok güzel. (Pandora nedir?) 

Deniz Unutmaz / Samsun 

Sayın Deniz Unutmaz: 

Aslında (o mektubunuz (doğrudan Bumerang'a yönelik yazılmamıştı ancak henüz okurlarla iletişimizi sağlayan başka bir bölümümüz olmadığı için mektubunuzu ben cevaplandırıyorum. Umarım bir dahaki sefere dergimizdeki en güzel bölümü doğru teşhis edersiniz... 

I Emin olun JP'nin 1. bölümünü geçememiş tek kişi siz değilsiniz. Ben de geçemedim. Ama sorun bakalım neden? PC üzerinde JP çok güzel bir oyun değil de ondan. Bir oyunu güzel yapan özelliklerden belki de en önemlisi “oynanabilir? olması. 
Boşverin JP'yi, insanların dinozor sevgisini sömüren daha pek çok oyun var piyasada. 
Yine de eğer istediğiniz bilgiler elimizde olsaydı, size gönderecektik. Umarız göndermiş kadar olmuşuzdur... 

2 Ben hiç merak etmiyorum. 

3 Demek Pandora'nın kutusu çok güzel. 
Peki, Bumerang nasıl? Esasen *P' de sevdiğim harflerden değildir... 

Öncelikle Bumerang'ın ne olduğunu biliyor musunuz bakalım? Bumerang, atınca geri dönen bir alettir ama içerdiği derin manaları bu sınırlı satırlara sığdırmam mümkün değil. Pandora'ya gelince, CD öğrenmeyi başardım. Ama pek iç açıcı bir şey değil, boş vere kafanızı gereksiz bilgilerle doldurmak istemem. 

Pandora editöründen not: Yunan mitolojisinde, tannların tannsı Zeus, bir gün açılmasını vasak ettiği bir kutuyu emanet eder Pandora adlı bir ölümlü kadına. 
Pandora, merakını yenemeyip, bu emre iiaat etmez ve kutudan çıkan kötülükler dunyaya dağılır, bir tek umuz kalır kutuda... 
Önerileriniz dergi yönetimi tarafından dikkate alandı Sevgiler. 


DX4/100 
Yeter mi? 


Benim sorum hilmserr wirislermie izli Slisavar virüsleri nasil ve körler tarsimfar wamlımırdar” Virüs yazmak için muüaka pramramn me imei geri” Madem katlarında 


aş e 


dolaşan bir virüs yazmak için, örneğin i480 DX4/100 işlemcili SMB RAM'lı bir PC yeterli olmaz mi? 

Ben virüslerle çok ilgileniyorum. Eğer gerekiyorsa; Basic'i biliyorum. Eninde sonunda bir virüs yazacağım. 
Bana bu konu ile ilgili olarak bir kitap veya yazılım önerirseniz çok sevinirim. 

İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim. 

- Saygılarımla. 
Altan Özkan / Antalya 


Sevgili Altan: 5 
'Ne hoş bir tesadüf hem adınız hem de oturduğunuz şehrin adı “A' ile başlıyor. 'A' 


dedim de, aklıma “A ile başlayan başka bir 


kelime geldi: “Atasözü. Atasözü deyince, mesela “Denize düşen yılana sarılır diye bir tane var. Laf yılanlardan açılmışken, çok güzel bir atasözümüz de “Yılanın başını küçükken ezmeli”... Bırakın virüsleri falan, yeteneklerinizi ve zamanınızı daha yararlı işler için harcayın! Mesela, ne yapın... aklıma da bir şey gelmiyor, peki, tamam, zaten çok kararlı olduğunuz belli. 

Virüsler bilgisayar programlarıdır. Bir önceki cümlenin doğal sonucu olarak eğer para verip size virüsünüzü yazacak bir programcı tutmazsanız ve hep aynı virüsün benzerlerini oluşturan programları yetersiz kabul ederseniz, özgün bir virüs 'sahibi' olmak için programcı olmalısınız. BASIC, 


'profesyonel bir virüs yazmak için yeterli 


olmayacaktır, kesin kararlıysanız ASSEMBLY dili öğrenmeniz gerekecek. Ve tabi virüsün hedef sisteminin tüm ayrıntılarını da öğrenmek zorundasınız. Örneğin DOS için bellekte kalan bir virüs yazmak DOS'un bellek bloklarını bilmeyi gerektirir, bir boot virüsü için de en azından boot işleminin tüm ayrıntılarını bilmelisiniz. 

Virüsler genelde küçük programlar oldukları içini çalışacaklarından daha güçlü bir sistemde yazılmaları gerekmiyor, derleyiciniz çalışsın yeter. Ancak, Modem kullanacak bir virüsün denenebilmesi açısından Modem'e sahip bir bilgisayarda yazılması uygun olacaktır. 

Virüs yazarları hakkında size tahmin edilen psikolojik yapılarından ya da belirsiz ülke istatistiklerinden bahsetmeyeceğim, sadece ve sadece kesin gerçekleri söyleyeceğim. Bugün virüs yazdığı “kesin olarak bilinen kişilerin hepsi aynı yerde bulunuyor: Hapishanede! 

Türkiye'de henüz bir örnek yok ama siz virüsünüzü yazana kadar olabilir. Ve buradan 


size bir tavsiye: Eğer gün gelir de virüsünüzü yazarsanız, sakın içine şifreli de olsa adınızı 


yazmayın, başınız ummadığınız kadar 


ağrıyabilir. 

Virüsler ilginç programcıklar, ilginizi çekmeleri doğal. Ama tanımadığınız kişilere zarar verme isteği kolay anlaşılabilir değil. 
Virüsünüzü yazın, ama kötü bir amacı olmasın ve dağıtmayın... 

. Son olarak konu ile ilgili bir kaç Türkçe 


kaynak var ama bunları buradan açıklamayı 


uygun bulmuyorum. Böylelikle sizi hiç sevindirmemiş oluyorum, ama eminim buna sevinen başkaları olacaktır. 


Virüsler ve 
Filtreler 


Sayın Zeplin Bumerang; 

Derginizi ilk gününden beri takip etmekteyim. 
Bölümlerinizi, özellikle oyun tanıtılan bölümleri ilgiyle okuyorum. Gerçekten güzel bölümler. 

Size bir kaç sorum olacak: ! 

1 TURCO virüsünden nasıl kurtulabilirim? Scan v114 bu 
virüsü tanımıyor. 

2 Keypress virüsünün bulaşıp sonra da Zarar verdiği 
dosyaları nasıl onarabilirim? 

3 Ekran filtreleri radyasyon konusunda etkili midir? 
Normal bir filtrenin fiyatı ne kadardır? / | 

İlginize teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim. 

Ozan Alkan / İzmir 


Sayın Alkan: 

Size bir kaç cevabim olacak: 

1. TURCO virüsünü tanıyan bir virüs temizleme yazılımı kullanmanız gerektiği oldukça açık, değil mi? Peki hangi yazılım diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Evet hangisi, işte bütün mesele bu... Bilen varsa bize yazsın, buradan herkese açıklayalım. 

2. İlk soruda idare ettik ama bu soru beni gerçekten sinirlendirdi çünkü bunun da cevabını bilmiyorum. Uzun bir süredir virüsler bana uğramıyor, ben de onlara yüz vermiyorum. Belki de aslında bütün bu soruların cevabını biliyorum ama bir nedenle açıklamak istemiyotum, olamaz mı yani? 
Evet, evet, işin doğrusu bu! 

Baştan önleminizi almanızı, kopya programlar kullanmamanızı ve sonuçta (benim gibi) virüslerle bu tür sorunlarınızın olmamasını teşvik etmek amacıyla bu gibi soruları cevaplamıyorum... Yine de bir başkası bu konuda açıklama yapmak isterse, bize yazabilir. 
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3. Bir monitörün yaptığı en önemli iş radyasyon yaymaktır. Esas itibarı ile bizim işimize yarayan kısmı gözümüzün duyarlı olduğu elektro manyetik radyasyon tipidir. Diğer, özellikle çok düşük frekanslı, radyasyon tipleri ise insan sağlığına zararlı olabilir gerekçesiyle “istenmeyen' ilan edilmiştir. 
Elimde bunların zararlarının kesin olarak kanıtlandığına dair bir bilgi yok, ama tabi tedbirli olmak en iyisi. 

Radyasyon filtreleri belli frekanstaki dalgaların geçmesine izin verirken yine belli başka bir frekans aralığındakileri engeller. Ancak bu tür bir filtrenin hangi uzaklıkta ne kadar etkili olduğunu ölçmeye yarayacak aletler büyük olasılıkla evinizde bulunmamaktadır. 

Yine de, örneğin, ışıkçıların kullandığı kırmızı, mavi, sarı gibi renklerde ışığı geçiren renkli radyasyon filtrelerinin etkisini gözle görmek mümkün olabilir ama kolay kolay ölçemezsiniz. 
Aslında saydam olmayan herhangi bir cismi 


monitörünüzün önüne koyup, arkadaşlarınıza bir 


radyasyon filtresi kullandığınızı söylerseniz yanlış olmaz. 

Uzun lafın kısası, kolay ölçüm yapılamayan bu alanda üreticilere güvenmek zorunda kalıyorsunuz. 
Almadan önce filtre ambalajını dikkatle inceleyin ve kelime oyunlarına gelmeyin. Bazı çok ucuz radyasyon filtreleri gerçekten, psikolojik etkileri dışında, hiç bir işe yaramayabilir. 

Piyasada bulacağınız en ucuz filtreler sadece ekrandan yansıyan ışığı keser. Bazılarında ise ekrandaki statik elektiriği boşaltacak bir düzenek bulunur, ki bunları topraklamanız gerekir. 
İstenmeyen radyasyona karşı alabileceğiniz en iyi önlem baştan standartlara uygun, düşük radyasyonlu tabir edilen monitörleri seçmenizdir. 

Yeri gelmişken monitörlerin arkalarından, önlerinden yaydıklarından daha fazla istenmeyen radyasyon yaydıklarını hatırlatmak da yerinde olacaktır. Örneğin çalışma ortamınız, arkanızda sürekli arkası size dönük bir monitör içeriyorsa, hiç durmayın monitörün ya da kendinizin verini değiştirin. 

Son olarak ekran filtrelerinin sayısız çeşiti bulunmasına rağmen fiyatlarının $1 ile $5.000.000.000.000 arasında değiştiğini söylersek yalan olmaz... 


Bilinçli Seçim 


- 


Sevgili Editör: 

Baba mında isteğiyle (beyin yıkama operasyonundan sonra) bir bilgisayar almaya karar verdik. Yalnız benim sorum daha doğrusu sorunum ses ve görüntü efektleri (FM bantlı) hazırlayabileceğim bir bilgisayar almak. En iyisi, kullanışlısı ve maliyeti bize ne olur. Yardımlarınız için teşekkürler. 

Hamit Özlü / 6.0.Pasa 


Sevgili Hamit: 


Bir bilgisayar almak doğru karar. Sizi ve babanızı isabetli kararınızdan dolayı kutluyorum. Keşke bana hayatın anlamını ya da evrenin sırlarını sorsaydınız, cevaplamam daha kolay olurdu... 

PC'nizdeki grafiklerden, grafik (ekran) kartı sorumludur. Bu kartlar başlıca ekranda gösterebildiği renk ve nokta sayısı ile birbirinden ayrılır. Bugün en kısıtlı bütçe ile almayı düşünebileceğiniz en düşük özellikli kart, 2 üzeri 18 renk arasından aynı anda ekranda, 320x200 nokta gösterirken 250, 040x480 nokta gösterirken 16 renk kullanabilen VGA kartı olmalıdır. 

640x480 nokta çözünürlüğünde 256 renk gösterebilen süper VGA kartları da oldukça yaygındır. VGA'dan daha yüksek nokta ve renk çözünürlüğüne sahip kartlarda VESA uyumluluğunu aramalısınız. Popüler kartların desteklediği yaygın nokta çözünürlükleri ek olarak 800x600 ve 1024x768'dir. Nokta çözünürlüğü arttıkça ekrana daha fazla grafik sığabilir. 

Eğer bu arada monitörünüzün boyu sabit kalırsa ekrandaki grafik, onun nokta sayısı değişmediğinden, daha küçük görünecek demektir. 
Böylelikle aynı görüntüyü verecek grafiği daha çok nokta ile oluşturarak daha kaliteli görüntüleri meydana getirmek mümkün olur. 

Yaygın olan renk çözünürlükleri aynı anda gösterilebilen 2 üzeri 18 ve 2 üzeri 24 renktir. Renk sayısı arttıkça grafikleriniz fotoğraf kalitesine yaklaşacaktır. Ancak, nokta ve renk çözünürlükleri birbirinden bağımsız değildir, kartın üzerindeki bellekle sınırlıdır. 

Örneğin 800x600 nokta çözünürlüğünde 64K (2 üzeri 16) renk gösterebilen 1 MB belleğe sahip bir kart 1024x708 çözünürlüğünde sadece 256 renk gösterebilir. Grafik kartının sisteminizin performansını düşürmemesi için bilgisayara takıldığı yuvanın tipi çok önemlidir. 

En eski kartlar XT denilen 8 bit yuvaları kullanırken, çok yaygın olan ISA 16 bit kullanır. 16 bitten o“ 
düşük bir yuva yapısı bugün artık kabul edilemez. En iyisi Local Bus adı verilen yuvayı kullanan © kartlardır. Bunların da VESA ve PCI olmak üzere başlıca iki çeşiti bulunur. 
Bilgisayarınızın ana kartına uyanını almalısınız. 

Ayrıca bazı grafik kartlarının 

hızlandırıcı özellikleri vardır. Bunların hızlandırıcı özellikleri ancak bir yazılım bunları kullandığında ortaya çıkar. 
Genelde Windows için kullanılacak yazılım grafik kartıyla beraber geldiği için bu çok önemli sayılmayabilir. Sabit fonksiyonlu tabir edilen hızlandırıcılı kartlar normal kullanımlar için yeterlidir. 

Ancak eğer üç boyutlu modelleme 


ile ilgilenmeyi düşünüyorsanız o tümüyle programlanabilir olanlarını tercih etmelisiniz. Bu durumda matematik işlemci de hayati önem taşıdığından en ekonomik çözüm gibi görünebilecek 480SX modellerini aklınızdan çıkartın. 480DX ve daha iyi işlemcileri tercih edin, Monitörünüzü tümüyle grafik kartınızın yeteneği belirleyecektir. 

Bugün standart olan analog monitörlerde renk sayısı değil ama nokta çözünürlüğü gerek fiyat, gerek performans, gerekse uyumluluk açısından en önemli faktördür. Uyumsuz bir grafik kartı monitörünüze zarar verebilir. 

Monitörün seçiminde önemli olan diğer etkenler çapraz olarak ölçülen boyut, Dot pitch adı verilen ekrandaki noktalar arası uzaklık ve yüksek çözünürlükteki tarama sayısıdır. 

14 inç en yaygın monitör boyutudur ancak yüksek 
çözünürlüklerle beraber 15 inç monitörler de, tabi fiyatlarının düşmesinin de etkisiyle, tercih edilir olmuştur. 

Çok daha pahalı olan 17 inç, 2i inç gibi boyutlara ise ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Dot pitch, ekrandaki görüntünün keskinliğini belirler, .28 ve daha düşük sayıları tercih etmelisiniz. 

Daha ucuz diye 39 inçlik bir monitör almayın, pişman olursunuz. Son olarak yüksek çözünürlükte bazı monitörler görüntüyü ancak iki defada ekrana çizebilirler, bunu genelde göz algılamaz ancak noninterlaced tabir edilen tek taramada bu işi becerebilen monitörler elbette daha iyidir. Yine de bu özellikten fedakarlık etmek çok önemli olmayabilir. 

Bilgisayar almadan önce bilinçli bir seçim için grafik açısından bilmeniz gerekenleri özetlemeye çalıştım. Ses konusuna girebilmek için yerim kalmadı, ancak bir ses karunın, grafik kartının aksine sonradan eklenmesi ya da değistirilmesi fazla sorun yaratmıyor. 

Önümüzdeki ay ses kartları konusunu özetlemeye çalışacağım. Maliyet ise tümüyle seçtiğiniz parçalara ve bilgisayarı aldığınız yere bağılı olduğu için bir şey söyleyemiyorum. İsabetli kararlarınızın devamı 


